
Preek Kerstmis (dagmis), 25 december 2025 
 
For English translation, scroll down. 
 
Lezing uit de Profeet Jesaja. Jes. 52, 7-10 
Lezing uit de brief aan de Hebreeën. Hebr. 1, 1-6 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes. Joh. 1, 1-18  
 
Broeders en zusters in Christus,  
 
In de dagmis van Kerstmis leest de kerk het eerste hoofdstuk van het Evangelie volgens Jo-
hannes, de zg. proloog. Daarin horen we niet de schilderachtige beschrijving van de geboorte 
van de Jezus, Zoon van God, zoals in het evangelie volgens Lucas. Johannes is een theoloog 
en schrijft vanuit een theologische visie.  
 
Johannes begint met zijn evangelie met de woorden: In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God. En het Woord was God. Johannes grijpt terug op het scheppingsverhaal: 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoe heeft God de wereld geschapen? God 
schept door de dingen in het bestaan te roepen.  
In het Scheppingsverhaal horen we: God sprak er moet licht zijn! En,… Er was licht! Maar om 
te spreken heb je een woord nodig. God spreekt het woord en dat woord van God doet wat 
het zegt. Het is te vergelijken met een pelotonscommandant. Hij geeft een bevel, een enkel 
woord, bv. ‘Voorwaarts mars!’ en de soldaten doen wat hij zegt. Het woord doet wat het zegt. 
Door dat woord heeft de Vader alles in het bestaan geroepen. Alles is door Hem geworden, 
zegt Johannes, en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.  
 
De Zoon van God is dat Woord van God. Dat woord van God is vlees geworden, is mens ge-
worden. Bij Jezus zien we dat wat Hij zegt gebeurt, bv. Meisje, ik zeg je Sta op! En het meisje 
staat op. Zo ook bij het laatste Avondmaal zegt Jezus: dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. 
Dan is het ook zijn Lichaam en zijn Bloed.  
 
Dat woord van God is vlees geworden, is mens geworden. De Zoon van God, door wie alles 
geschapen is, is mens geworden, is naar de wereld en in de wereld gekomen die Hij geschapen 
heeft. Alles is door Hem geworden, ook wij zijn door Hem geworden. Alles is van Hem, ook 
wij zijn zijn eigen bezit. Maar dan komen we bij de tragiek: Hij kwam in het zijne, maar de 
zijnen aanvaardden Hem niet. Hij kwam in de wereld, maar de wereld aanvaardde Hem niet. 
Lucas schrijft in zijn Evangelie dat er voor Hem geen plaats was in de herberg. De herberg is 
dan deze wereld.  
 
En die geschiedenis, dat Hij niet welkom is in zijn wereld, gaat door tot op de dag van vandaag. 
We zijn met een klein aantal gelovigen, een paar mensen uit heel Veldhoven, hier naar de 
kerk gekomen om de geboorte te vieren van Hem die ons in het bestaan geroepen heeft. Wij 
zijn als de herders, die alles achter gelaten hebben en naar Hem op zoek zijn gegaan naar de 
stal. Dat is de kerk. De viering op de televisie volgen, thuis blijven uit gemakzucht, is niet naar 
Hem toe gaan, maar kijken hoe anderen naar Hem toe gaan.  
 



Wij zijn hier gekomen om de menswording van God, onze Maker, te vieren, die naar de we-
reld, naar ons toe gekomen is om ons, zijn schepping, te redden van de ondergang. Hij is de 
Redder van de wereld. Maar heel de wereld loopt aan Hem en zijn geboortefeest voorbij. Veel 
mensen in de wereld geven elkaar met Kerstmis geschenken? Waarom? Wat hebben ze te 
vieren? De wereld, de ongelovige mensen, gaan voorbij aan de heugelijke en grote gebeurte-
nis, dat God ons zijn grootste geschenk geeft. God zendt zijn Zoon naar de wereld om ons te 
redden. Dit is het grootste keerpunt in heel de geschiedenis van de mensheid. Het is ook het 
keerpunt van ons eigen leven. De ongeschapen God die van eeuwigheid is, wordt mens als 
wij, wordt zelf een sterfelijk schepsel, om ons aan Hem, aan God, gelijk te maken. Wat is een 
definitie van God! God is onsterfelijk. God wordt een sterfelijk mens om ons onsterfelijk te 
maken, om ons te vergoddelijken. Jezus Christus is Gods grote geschenk aan de wereld. Hij is 
de Redder, de Verlosser van de wereld, de Redder van ons sterfelijke mensen. 
 
Hoe maakt Hij ons aan Hem gelijk? Door van ons bezit te nemen. Hoe neemt Hij bezit van 
ons? Eén ding is duidelijk. We hoeven niet naar Bethlehem te gaan om Hem te zoeken. Waar 
moeten wij Hem dan wel zoeken? Johannes is daarin heel duidelijk. Het Woord is vlees ge-
worden. Jezus is dat Woord van God. Jezus is het goddelijk Woord en naar dat Woord moeten 
wij luisteren. Als dat Woord van God in ons kan doen wat het zegt, zullen wij leven door dat 
woord. Of zoals Petrus eens uitroept: Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.  
 
Over dat Woord dat God is zegt Johannes: In Hem was leven en dat leven is het licht der 
wereld. Zodra zijn woord ons hart kan bereiken, zal het hart openspringen van vreugde. Hij 
zal ons hart vervullen van vreugde, met een vreugde die de wereld met al haar rijkdom niet 
kent. Wij worden door de opname van het Woord, door Jezus Christus, deelgenoot aan zijn 
goddelijk wezen. Of zoals Johannes zegt: Aan allen die Hem aanvaardden, aan Hem die in zijn 
Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden. Dat geeft een intense 
vrede, een vrede die de wereld niet kent, een vrede die van God komt. Hij geeft ons de zeker-
heid dat Hij God is, die ons bemint met een liefde die alles overstijgt en eindeloos groter is 
dan alle leed en alle verdriet. Het geeft ons eeuwig leven, het is onze verlossing.  
 
Als wij dat woord niet opnemen, gaat Hij aan ons voorbij en laten we heel veel genade, laten 
wij onze verlossing verloren gaan. Jezus zelf is het grootste geschenk dat ons met Kerstmis 
gegeven wordt, Hij is ons Godsgeschenk. Nu zijn wij, die hier in de kerk gekomen zijn, om zijn 
komst te vieren, als de herders, die Hem vol vreugde in de stal zijn komen aanbidden. Jezus 
Christus is onze Verlosser, Hij is onze Zaligmaker. Daarom wensen wij elkaar en wens ook ik 
u, mede namens kapelaan Beekman en pastoor de Gilde u allen een Zalig Kerstmis.  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Homily, Christmas Day Mass December 25, 
 
Reading from the Prophet Isaiah. Isa. 52, 7-10 
Reading from the letter to the Hebrews. Heb. 1, 1-6 
Reading from the Holy Gospel according to John. Jn 1:1-18  
 
Brothers and sisters in Christ,  
 
In the Christmas Day Mass, the church reads the first chapter of the Gospel according to John, 
the so-called prologue. In it we do not hear the picturesque description of the birth of Jesus, 
Son of God, as in the Gospel according to Luke. Johannes is a theologian and writes from a 
theological point of view.  
 
John begins his Gospel with the words: In the beginning was the Word and the Word was with 
God. And the Word was God. John goes back to the creation story: In the beginning God cre-
ated heaven and earth. How did God create the world? God creates by calling things into 
existence.  
In the Creation story we hear: God spoke, there must be light! And,... There was light! But to 
speak you need a word. God speaks the word, and that word of God does what it says. It can 
be compared to a platoon commander. He gives an order, a single word, e.g. 'Forward march!' 
and the soldiers do what he says. The word is doing what it says. Through that word the Father 
has called everything into being. Everything was made by Him, says John, and without Him 
nothing was made of what was become.  
 
The Son of God is that Word of God. That Word of God was made flesh, became men. With 
Jesus we see that what He says happens, e.g. Girl, I tell you Get up! And the girl stands up. In 
the same way, at the Last Supper, Jesus says: this is my Body, this is my Blood. Then it is also 
his Body and his Blood.  
 
That Word of God was made flesh, became men. The Son of God, by whom everything was 
created, became man, He came to the world and into the world He created. Everything was 
made by Him, we too were made by Him. Everything is His, we too are His own property. But 
then we come to the tragedy: He came into His own domain, but His own people did not 
accept Him. He come into the world, but the world did not accept Him. Luke writes in his 
Gospel that there was no room for Him in the inn. The inn is then this world.  
 
And that history, that He is not welcome in his world, continues to this day. We came here to 
church with a small number of believers, a few people from all over Veldhoven, to celebrate 
the birth of Him who called us into existence. We are like the shepherds who have left every-
thing behind and have gone in search of Him for the stable. That is the church. To follow the 
celebration on television, to stay at home out of laziness, is not to go to Him, but to see how 
others go to Him.  
 
We have come here to celebrate the incarnation of God our Maker, who has come to the 
world, to us, to save us, his creation, from destruction. He is the Savior of the world. But the 
whole world passes Him and His birth feast by. Many people in the world give each other gifts 



at Christmas? Why? What do they have to celebrate? The world, the unbelieving people, ig-
nore the joyful and great event that God gives us His greatest gift. God sends His Son into the 
world to save us. This is the greatest turning point in the entire history of mankind. It is also 
the turning point of our own lives. The uncreated God who is from eternity becomes man like 
us, becomes a mortal creature himself, in order to make us equal to Him, to God. What is a 
definition of God! God is immortal. God becomes a mortal man to make us immortal, to deify 
us. Jesus Christ is God's greatest gift to the world. He is the Savior, the Redeemer of the world, 
the Savior of us mortal humans. 
 
How does He make us like Him? By taking possession of us. How does He take possession of 
us? One thing is clear. We don't have to go to Bethlehem to look for Him. Where, then, should 
we look for Him? John is very clear about this. The Word became flesh. Jesus is that Word of 
God. Jesus is the divine Word and we must listen to that Word. If that Word of God can do 
what It says in us, we'll live by that Word. Or as Peter once exclaims: Your words are words of 
eternal life.  
 
About that Word that is God, John says: In Him there was life, and that life is the light of the 
world. As soon as his word can reach our hearts, the heart will burst open with joy. He will fill 
our hearts with joy, with a joy that the world with all its riches does not know. Through the 
rapture of the Word, through Jesus Christ, we become partakers of his divine being. Or as 
John says: To all who accepted Him, to Him who believe in His Name, He gave the ability to 
become children of God. That gives an intense peace, a peace that the world does not know, 
a peace that comes from God. He gives us the certainty that he is God, who loves us with a 
love that transcends everything and is infinitely greater than all suffering and sorrow. It gives 
us eternal life, it is our salvation.  
 
If we do not accept that word, He will pass us by and we lose then a lot of grace, we will lose 
our salvation, our eternal life. Jesus Himself is the greatest gift of God given to us at Christmas, 
He is our gift from God. Now we, who have come here in the church to celebrate His coming,  
are like the shepherds who have come to worship Him in the stable full of joy. Jesus Christ is 
our Savior, He is our Redeemer. That is why we wish each other and I also wish you, also on 
behalf of chaplain Beekman, a Happy Christmas.  
   

 

 

 


