
Preek Kerstnachtmis 24 december 2025 
 
For English translation, scroll down. 
 
Lezing uit de Profeet Jesaja. Jes. 9, 1-3. 5-6 
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. Tit. 2, 11-14 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas. Lc. 2, 1-14 
 
Broeders en zusters in Christus.  
  
De engelen boven de velden van Bethlehem zeggen tegen de herders: Heden is u een Redder 
geboren. Vanavond klinken deze woorden opnieuw, maar nu tot ons: Heden is u een Redder 
geboren. Maar misschien zegt u: Hij is toch niet vandaag geboren, Jezus is toch 2025 jaar 
geleden geboren! Ja, dat is waar en u hebt daarin gelijk. Maar voor God bestaat er geen tijd, 
voor God is het altijd heden. God is niet de God van het verleden, Hij is ook niet de God van 
de toekomst, Hij is de God van nu, van heden! Daarom klinken deze woorden vanavond voor 
ons, spreekt God in het Evangelie door de engelen tot ons zijn eeuwig woord: Heden is u een 
Redder geboren! 
  
Als de Zoon van God heden geboren wordt, waar wordt Hij dan geboren? We hoorden dat 
Jezus geboren is in een stal even buiten Bethlehem, omdat er voor Hem geen plaats was in 
de herberg. Dat is eigenlijk heel merkwaardig. God heeft heel de wereld geschapen met al 
wat zij bevat, God heeft ook de mens geschapen, maar toen Hij zelf 2025 jaar geleden als 
mens geboren werd, was er voor Hem geen plaats in zijn wereld. Hij was niet welkom bij de 
mensen die Hij zelf geschapen had. Later zullen de mensen Hem kruisigen en zullen zij roepen: 
Weg met Hem, aan het kruis met Hem! Is dit de dank die Hij van de mensen, zijn maaksels, 
krijgt? 
 
We zijn 2025 jaar verder, opnieuw klinken de woorden: Heden is u een Redder geboren. Die 
woorden zijn nu niet tot de herders maar tot ons gericht. Is de Zoon van God, is Jezus Christus 
heden, vandaag in onze wereld wel welkom? Eigenlijk niet. We zijn hier naar de kerk gekomen 
met een paar mensen uit heel Veldhoven om de geboorte van de Redder van de wereld als 
mens te vieren. Heel de wereld loopt aan de Verlosser en zijn geboortefeest voorbij.  
 
Veel mensen in de wereld geven elkaar met Kerstmis geschenken? Waarom? Wat hebben ze 
te vieren? De wereld, de ongelovige mensen, gaan voorbij aan de heugelijke en grote gebeur-
tenis, dat God ons zijn grootste geschenk geeft. God zendt zijn Zoon naar de wereld om ons 
te redden. Dit is het grootste keerpunt in heel de geschiedenis van de mensheid. Het is ook 
het keerpunt van ons eigen leven. De ongeschapen God die van eeuwigheid is, wordt aan ons 
mensen gelijk. Hij wordt mens, wordt gelijk aan ons, wordt zelf een sterfelijk schepsel, om ons 
aan Hem, aan God, gelijk te maken. Wat is een definitie van God! God is onsterfelijk. God 
wordt een sterfelijk mens om ons onsterfelijk te maken, om ons te vergoddelijken. Jezus 
Christus is Gods grote geschenk aan de wereld. Hij is de Redder, de Verlosser van de wereld, 
de Redder van ons sterfelijke mensen.  
 
Maar waar wordt Hij dan vandaag geboren? Laat één ding duidelijk zijn. Hij wordt niet als kind 
opnieuw geboren in Bethlehem. Nee. Jezus wil heden in ons geboren worden. Hij kan ons 



alleen vergoddelijken, de onsterfelijkheid schenken, als Hij bij ons zijn intrek kan nemen. Maar 
Hij dringt zich niet op. Als er geen plaats bij ons voor Hem is, als de herberg voor Hem gesloten 
blijft, als Hij niet welkom is, gaat Hij verder, trekt Hij ons voorbij. Maar dan gaat wel heel veel 
genade verloren, de genade van de onsterfelijkheid, het eeuwig leven. 
 
Heb je van je leven een stal gemaakt, leef je aan de rand van de samenleving, word je door 
mensen buitengesloten, dan ben je voor Hem niet te gering. Hij wil alleen welkom zijn. Bij de 
herders in de stal, mensen die niet meetelden, daar was Hij welkom. Voorbijgaand aan de 
machthebbers van de wereld, voorbijgaand aan koning Herodes, die het kind zal willen ver-
moorden, voorbijgaand aan keizer Augustus, die als machtswellusteling wil weten hoeveel 
onderdanen in zijn rijk wonen, wordt de Verlosser onopgemerkt in een uithoek van de wereld 
als mens geboren. Niet keizer Augustus is de verlosser. Er zijn heel wat dictators geweest die 
in hun hoogmoed dachten en nog steeds denken dat zij de wereld zouden kunnen redden. 
Hun inzet gaat ten koste van heel veel mensenlevens en heel veel verdriet.  
 
Moge de Verlosser welkom zijn in de stal van ons leven, van onze wereld, in de stal van Veld-
hoven. Moge Hij opnieuw onopvallend voor de wereld geboren worden in ons hart. Moge ons 
hart zijn kribbe zijn. Daarin wil Hij neergelegd worden.  
 
Door bezit van ons te nemen, maakt Hij ons deelgenoot aan zijn goddelijk wezen. Dan zal dit 
goddelijke kind, de Godmens, ons hart verlichten. Hij geeft ons een intense vrede, een vrede 
die de wereld niet kent, een vrede die van God komt. Hij zal vreugde geven aan ons hart, een 
vreugde die de wereld met al haar rijkdom niet kent. Wij zullen weten dat God ons niet als 
gering ziet en ons niet alleen laat. Hij geeft ons de zekerheid dat Hij onze God is, dat Hij ons 
bemint met een liefde die alles overstijgt en eindeloos groter is dan alle leed en verdriet. Hij 
geeft ons eeuwig leven en Hij is ons eeuwig leven: Hij is onze Verlosser.  
 
Jezus zelf is daarom het grootste geschenk dat God ons met Kerstmis geeft, Hij is ons Gods-
geschenk. Wij zijn hier naar de kerk gekomen om zijn komst te vieren. Wij zijn de herders, die 
Hem, onze Verlosser en onze Zaligmaker vol vreugde komen aanbidden. Daarom wensen wij 
elkaar en wens ook ik u, mede namens kapelaan Beekman en pastoor de Gilde, een Zalig 
Kerstmis.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homily Christmas Eve Mass, December 24 
 
A reading from the Prophet Isaiah. Isaiah 9:1-3. 5-6 
A reading from the Letter of Saint Paul the Apostle to Titus. Tit. 2:11-14 
A reading from the Holy Gospel according to Luke. Lk. 2, 1-14 
 
Brothers and sisters in Christ.  
  
The angels above the fields of Bethlehem say to the shepherds, "Today a Savior has been born 
to you." Tonight these words sound again, but now to us: Today a Savior is born to you. But 
perhaps you say: He was not born today, Jesus was born 2025 years ago! Yes, that is true and 
you are right. But for God there is no time, for God it is always present. God is not the God of 
the past, He is also not the God of the future, He is the God of now, of today! That is why 
these words are heard for us tonight, God speaks to us in the Gospel through the angels his 
eternal word: Today a Savior is born to you! 
  
If the Son of God is born today, where is He born? We heard that Jesus was born in a stable 
just outside Bethlehem, because there was no room for Him in the inn. That is actually very 
strange. God created the whole world with all that it contains, God also created man, but 
when He Himself was born as a man 2025 years ago, there was no place for Him in His world. 
He was not welcome by the people He Himself had created. Later, people will crucify Him and 
they will cry: Away with Him, on the cross with Him! Is this the thanks He receives from men, 
His creations? 
 
We are 2025 years later, again the words are heard: Today a Savior is born to you. Those 
words are now not addressed to the shepherds but to us. Is the Son of God, Jesus Christ wel-
come in our world today? Not really. We came here to the church with a few people from all 
over Veldhoven to celebrate the birth of the Savior of the world as a human being. The whole 
world passes by the Redeemer and his birth feast.  
 
Many people in the world give each other gifts at Christmas? Why? What do they have to 
celebrate? The world, the unbelieving people, ignore the joyful and great event that God gives 
us His greatest gift. God sends His Son into the world to save us. This is the greatest turning 
point in the entire history of mankind. It is also the turning point of our own lives. The uncre-
ated God who is from eternity becomes equal to us human beings. He becomes man, becomes 
like us, becomes a mortal creature himself, in order to make us like Him, God. What is a defi-
nition of God! God is immortal. God becomes a mortal man to make us immortal, to deify us. 
Jesus Christ is God's great gift to the world. He is the Savior, the Redeemer of the world, the 
Savior of us mortal humans.  
 
But where is He born today? Let one thing be clear. He is not born again as a child in Bethle-
hem. No. Jesus wants to be born in us today. He can only deify us, give us immortality, if He 
can take up residence with us. But He does not impose Himself. If there is no room for Him 
with us, if the inn remains closed to Him, if He is not welcome, He goes on, He passes us by. 
But then a lot of grace is lost, the grace of immortality, eternal life. 
 



If you have made a stable of your life, if you live on the fringes of society, if you are excluded 
by people, then you are not too small for Him. He just wants to be welcome. He was welcome 
with the shepherds in the stable, people who did not count. Ignoring the rulers of the world, 
ignoring King Herod, who will want to kill the child, ignoring Emperor Augustus, who, as a 
power-hungry man, wants to know how many subjects live in his empire, the Saviour is born 
unnoticed in a remote corner of the world as a human being. It is not Emperor Augustus who 
is the saviour. There have been many dictators who, in their pride, thought and still think that 
they could save the world. Their efforts come at the cost of a lot of human lives and a lot of 
grief.  
 
May the Redeemer be welcome in the stable of our lives, of our world, in the stable of Veld-
hoven. May He be born again in our hearts, unobtrusive to the world. May our heart be his 
manger. He wants to be laid down in it.  
 
By taking possession of us, He makes us partakers of His divine being. Then this divine child, 
the God-man, will enlighten our hearts. He gives us an intense peace, a peace that the world 
does not know, a peace that comes from God. He will give joy to our hearts, a joy that the 
world with all its riches does not know. We will know that God does not see us as small and 
does not leave us alone. He gives us the certainty that He is our God, that He loves us with a 
love that transcends all and is infinitely greater than all suffering and sorrow. He gives us 
eternal life and He is our eternal life: He is our Savior.  
 
Jesus Himself is therefore the greatest gift that God gives us at Christmas, He is our gift from 
God. We have come here to the church to celebrate his coming. We are the shepherds who 
come to worship Him, our Redeemer and our Savior with joy. That is why we wish each other 
and I also wish you, also on behalf of chaplain Beekman, a Happy Christmas.  
Amen.  
 
  


