
Preek / homily  23 nov., doop Erind Keci 
 
For English translation please scroll down 
 
Beste Erind, beste familie, broeders en zusters in Christus, 
 
Vandaag, beste Erind, op het hoogfeest van Christus Koning, ga jij je stellen onder het koning-
schap van Jezus Christus. Door doopsel, vormsel en de eucharistie word je opgenomen in het 
lichaam van Christus, dat de Kerk is. 
 
Jezelf onder het koningschap van Christus stellen is in de ogen van de wereld vreemd. We 
zien immers helemaal geen koning zoals wij ons dat voorstellen. Er is geen enkele overeen-
komst met de koning van Nederland, koning Willem Alexander, noch met de koning van En-
geland koning Charles. Er is geen gouden kroon met kostbare edelstenen, geen troon, geen 
paleis, geen gouden koets, geen muziekkorpsen, geen muntstukken en postzegels met de 
beeltenis van koning Christus erop. Niets zien we in deze wereld van zijn koningschap. 
Wel zien we een koning die aan het kruis sterft. We zien een koning die bespot wordt door 
de leiders van het volk, door de soldaten, door de een van de moordenaars op het kruis, en 
heel het volk heeft geroepen weg met Hem. De wereld erkent de Gezalfde van God, Jezus 
Christus, niet. Dat was toen en dat is nu niet minder. De wereld wil een koning naar hun eigen 
maat en een God naar hun eigen maat.  
 
Jij, Erind, en wij allen hier in de kerk, stellen ons wel onder het koningschap van Christus en 
erkennen Hem wel als onze koning. Maar waar is dan zijn koningschap? Tegen Pilatus heeft 
Jezus gezegd: ‘Ja, koning ben Ik’. Maar Jezus heeft ook gezegd: ‘Mijn koningschap is niet van 
deze wereld.’ Voor de wereld, voor ongelovige mensen, is het heel moeilijk om in de gekrui-
sigde Christus, de Koning van de wereld te zien. Menselijkerwijze heeft Hij het niet gemaakt, 
heeft Hij verloren. De Emmaüsgangers gaan teleurgesteld naar huis, omdat Jezus niet aan hun 
verlangens en verwachtingen heeft voldaan. Maar voor gelovigen, is Christus koning. En dat 
zien we op het Kruis.  
 
Jezus, hangend aan het kruis, zwijgt. Jezus op het kruis is een antibeeld van een koning: geen 
gouden kroon maar een doornenkroon, het kruishout is zijn troon. Boven op het kruis staat 
zijn veroordeling: Jezus van Nazareth, de Koning der joden. Dat is eigenlijk ironisch. Ze mis-
kennen Jezus, maar zeggen ze wel de waarheid. 
 
Op het Kruis wordt Jezus bespot door de overheidspersonen: ‘Anderen heeft Hij gered, laat 
Hij zichzelf eens redden, als Hij de Messias van God is. Ook de soldaten spotten en zeggen: 
‘Als Gij de koning der joden zijt, red dan uzelf’. En ook één van de misdadigers zegt spottend: 
‘Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons!  
Deze woorden herkennen wij van het begin van het Lucasevangelie, als Jezus in de woestijn 
door de duivel bekoord wordt. Ook daar zegt de duivel: ‘Als Gij de Zoon van God zijt! Toen 
heeft Jezus geantwoord met schriftteksten. Nu zwijgt Jezus. Jezus stelt heel zijn vertrouwen 
op de Vader die Hem zal redden. Jezus hoeft zich niet te verantwoorden naar zijn spotters. 
De misdadiger, die wij de goede moordenaar noemen zegt tegen zijn lotgenoot: ‘Heb zelfs jij 
geen vrees voor God? Zo aanstonds sterven wij en zullen wij voor Gods aangezicht staan. Hij 
heeft niets verkeerds gedaan maar wij hebben dit verdiend. Hoe zal God over ons oordelen? 



 
In zijn doodsangst wendt hij zich tot Jezus en zegt: ‘Jezus denk aan mij wanneer Gij in uw 
Koninkrijk gekomen bent’. Met andere woorden: Wees mijn voorspreker bij God, doe een 
goed woordje voor mij. Hij vertrouwt zichzelf aan Jezus toe. Dat vertrouwen wordt beloond, 
dat geloof is zaligmakend.  Want Jezus zegt tegen hem: ‘Vandaag nog zult gij met Míj zijn in 
het paradijs’. Je zou haast denken dat deze moordenaar de eerste is die met Christus het 
paradijs in gaat.  
 
In dit gesprek zien wij het koningschap van Christus. Jezus is de toegang tot het paradijs. Bij 
Jezus,  daar op het kruis vindt het oordeel van de wereld plaats! Daar op het kruis is Jezus 
Koning, want bij Hem is het oordeel. Niet Hij veroordeelt ons, maar de mensen veroordelen 
Hem. Maar dan veroordelen zij zichzelf. Jezus legt het oordeel bij ons of wij Hem aanvaarden 
of niet. Als wij Hem aanvaarden en belijden als onze Heer en Koning, zullen wij met Hem het 
Koninkrijk van God binnengaan. Hij is de toegang, Hij alleen. Langs geen andere weg gaan wij 
het Koninkrijk van God binnen. Jezus is onze Verlosser, onze Koning. Door jou opname in de 
kerk, belijd je dat Jezus jouw Koning is, zul je met Hem zijn in het Paradijs en heb je eeuwig 
leven.  
 
Over dat Koninkrijk horen wij Paulus spreken in de tweede lezing. Jezus stelt ons in staat te 
delen In de erfenis van de heiligen in het licht. God is licht. De heiligen gaan binnen het licht 
dat God zelf is en leven in het licht. Door jouw opname in de kerk door de sacramenten van 
doopsel, vormsel en Eucharistie, word ook jij verlicht en ben je een licht voor de wereld.  
 
Door Christus zullen wij die heerlijkheid van God binnengaan. Hij vergiet op het kruis zijn 
bloed tot vergeving van onze zonden, om ons te reinigen van onze zonden, om ons te heiligen, 
opdat door Hem geheiligd het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan. De verrezen Christus, 
die in het licht is, ontrukt ons aan het domein van de duisternis en brengt ons over en stelt 
ons in staat om leven in het licht, in het licht van God met alle heiligen. In Christus is onze 
bevrijding, onze verlossing verzekerd. Hij is onze Redder, Hij is onze Koning. 
 
Beste Erind, door het doopsel en vormsel en Eucharistie word jij opgenomen in de heerlijkheid 
van Koning Christus. Hij reinigt jou in het waterbad van het doopsel van alle zonden. Hij 
schenkt jou zijn Heilige Geest in het vormsel om door Gods Geest te leven en in liefde te 
getuigen van je bijzondere en nieuwe levensstaat. Je zult het Lichaam en Bloed van Christus 
eten en drinken. De Heer zegt nadrukkelijk: Neemt en eet, neemt en drinkt. Wij moeten dit 
eten en drinken omdat dit geen gewone spijs is. Waarom zou Hij anders ons daartoe verplich-
ten? Het voedsel dat Hij geeft is zijn Lichaam en het Bloed. Door het Lichaam en Bloed van 
Christus te eten, ontvangen wij de hele Christus, zijn lichaam, zijn ziel en zijn Godheid. Dan is 
Hij in ons en hebben wij het goddelijk leven ins ons, het eeuwig leven. Als wij Hem eten en 
drinken komt Christus in ons en neemt Hij ons lichaam aan, worden wij het Lichaam van Chris-
tus. Zo worden wij allen tezamen het lichaam van Christus en dat is de Kerk. Zonder Eucharis-
tie is er dan ook geen kerk.  
 
Door het vieren van de Eucharistie bekennen wij ons tot Jezus Christus, erkennen wij dat Hij 
onze Koning is en onze God is. Jezus Christus die zich zo met ons verbindt, zich zo met ons 
verzoent, voert ons binnen in het Koninkrijk van God.  
 



Beste Erind, broeders en zusters vandaag op dit hoogfeest mogen wij weten dat God zich met 
ons verzoend heeft in zijn Zoon en dat wij door Hem een koninklijk geslacht geworden zijn. 
Laten wij ons bewust zijn van onze hoge staat. Daarom mogen wij aan het einde van de Eu-
charistieviering blijde zingen: Aan U, o Koning der eeuwen, aan U is de zegekroon, Onsterfelijk 
schittert uw glorie door alle haat en hoon. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homily on the Solemnity of Christ the King and Administration of Baptism to Erind Keci 
 
Reading from the second book of Samuel. II Sam. 5, 1-3 
Reading from the letter of the Apostle Paul to the Christians of Colossae. Col. 1:12-20 
Reading from the Holy Gospel according to Luke. Lk. 23, 35-43 
 
Dear Erind, dear family, brothers and sisters in Christ, 
Today, dear Erind, on the solemnity of Christ the King, you are going to submit to the kingship 
of Jesus Christ. Through baptism, confirmation and the Eucharist you are taken into the body 
of Christ, which is the Church. 
 
Putting yourself under the kingship of Christ is strange in the eyes of the world. After all, we 
do not see a king at all as we imagine it. There is no similarity whatsoever with the King of the 
Netherlands, King Willem Alexander, nor with the King of England, King Charles. There is no 
golden crown with precious gems, no throne, no palace, no golden carriage, no marching 
bands, no coins and stamps with the image of King Christ on them. We see nothing in this 
world of his kingship. 
We do see a king who dies on the cross. We see a king who is mocked by the leaders of the 
people, by the soldiers, by one of the murderers on the cross, and all the people have cried 
‘out with Him. The world does not recognize the Anointed One of God, Jesus Christ. That was 
then and it is no less now. The world wants a king according to their own measure and a God 
according to their own measure.  
 
You, Erind, and all of us here in the church, do put ourselves under the kingship of Christ and 
do acknowledge Him as our king. But where is his kingship? Jesus said to Pilate: 'Yes, I am 
king'. But Jesus also said: 'My kingship is not of this world.' For the world, for unbelieving 
people, it is very difficult to see in the crucified Christ, the King of the world. Humanly He did 
not make it, He lost. The disciples of Emmaus go home disappointed because Jesus has not 
met their desires and expectations. But for believers, Christ is king. And we see that on the 
Cross.  
 
Jesus, hanging on the cross, is silent. Jesus on the cross is an anti-image of a king: not a golden 
crown but a crown of thorns, the wood of the cross is his throne. On top of the cross is his 
condemnation: Jesus of Nazareth, the King of the Jews. That's ironic, really. They misunder-
stand Jesus, but they do tell the truth. 
 
On the Cross, Jesus is mocked by the officials: 'He has saved others, let him save himself, if he 
is the Messiah of God. The soldiers also scoffed and said: 'If you are the king of the Jews, save 
yourself'. And one of the criminals also says mockingly: 'Are you not the Messiah? Then save 
yourself and us!  
We recognize these words from the beginning of the Gospel of Luke, when Jesus is tempted 
by the devil in the desert. There too the devil says: 'If you are the Son of God! Then Jesus 
answered with scriptures. Now Jesus is silent. Jesus puts all his trust in the Father who will 
save him. Jesus does not have to render an account to anyone, nor even to his mockers. The 
criminal, whom we call the good thief, says to his fellow-sufferer: "Have not even you fear 
God? We will die in a moment, and we shall stand before God. He has done nothing wrong, 
but we have deserved this. How will God judge us?” 



 
In his agony, he turns to Jesus and says: 'Jesus, remember me when you have come into your 
Kingdom'. In other words: Be my intercessor with God, put in a good word for me. He entrusts 
himself to Jesus. That trust is rewarded, that faith is saving.  For Jesus says to him: 'Today you 
will be with me in paradise'. You would almost think that this murderer is the first to enter 
paradise with Christ. 
In this conversation we see the kingship of Christ. Jesus is the entrance to paradise. With 
Jesus, there on the cross, the judgment of the world takes place! There on the cross Jesus is 
King, for with Him is judgment. It is not He who condemns us, but the people who condemn 
Him. But then they condemn themselves. Jesus puts the judgment on us whether we accept 
Him or not. If we accept and confess Him as our Lord and King, we will enter the Kingdom of 
God with Him. He is the entrance, He alone. We do not enter the Kingdom of God by any 
other way. Jesus is our Savior, our King. By your admission into the church, Erind, you confess 
that Jesus is your King, you will be with Him in Paradise and you will have eternal life.  
 
We hear Paul speak about that Kingdom in the second reading. Jesus enables us to share in 
the inheritance of the saints in the light. God is light. The saints enter into the light that is God 
Himself and live in the light. Through your admission into the Church through the sacraments 
of Baptism, Confirmation and Eucharist, you too become enlightened and are a light to the 
world.  
 
Through Christ we will enter into that glory of God. He sheds his blood on the cross for the 
forgiveness of our sins, to cleanse us from our sins, to sanctify us, so that sanctified by Him 
we may enter the kingdom of God. The risen Christ, who is in the light, wrests us from the 
realm of darkness and transfers us and enables us to live in the light, in the light of God with 
all the saints. In Christ our deliverance, our redemption is assured. He is our Saviour, He is our 
King. 
 
Dear Erind, through baptism and confirmation and Eucharist you are taken up into the glory 
of King Christ. He cleanses you from all sins in the water bath of baptism. He gives you his 
Holy Spirit in confirmation to live through God's Spirit and to witness in love to your special 
and new state of life. You will eat and drink the Body and Blood of Christ. The Lord emphati-
cally says: Take and eat, take and drink. We have to eat and drink this because this is no ordi-
nary food. Why else would He oblige us to do so? The food He gives is His Body and the Blood. 
By eating the Body and Blood of Christ, we receive the whole Christ, his body, his soul, and 
his Godhead. Then He is in us, and we have the divine life in us, the eternal life. When we eat 
and drink Him, Christ comes into us and takes on our bodies, we become the Body of Christ. 
In this way we all together become the body of Christ, which is the Church. Without the Eu-
charist, there is no church.  
 
By celebrating the Eucharist, we confess ourselves to Jesus Christ, we acknowledge that He is 
our King and is our God. Jesus Christ, who connects with us in this way, reconciles Himself 
with us in this way, leads us into the Kingdom of God.  
 
 
 



Dear Erind, brothers and sisters, today on this solemnity we may know that God has recon-
ciled Himself to us in his Son and that through Him we have become a royal generation. Let 
us be aware of our high state. That is why at the end of the Eucharistic celebration we may 
sing joyfully: To you, O King of the ages, to you is the crown of victory, Immortal shines your 
glory through all hatred and scorn. Amen. 
 


