
Preek Allerheiligen 1 november 2025 
 
Lezing uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes. Apok. 7, 2-4. 9-14 
Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. 1 Joh. 3, 1-3 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Mattheüs. Mt. 5, 1-12a 
 
Broeders en zusters in Christus, 
 
In de eerste lezing horen we het visioen van de heilige apostel Johannes. We zien allereerst 
de honderdvierenveertigduizend getekenden. Zij zijn getekend met het zegel van de levende 
God. Dat zijn de gedoopten, het zijn zij die God toebehoren. Het zegel verzekert ons dat zij die 
God toebehoren veilig zullen zijn in moeilijkheden, en nu zij uit de moeilijkheden gekomen 
zijn delen in de overwinning van Gods uitverkorenen. Zij zijn de dienaren van God, zij zijn 
veilig, zij zijn geteld, zij zijn gekend bij God die hun bij name kent. 
 
Daarnaast zien we een menigte die niemand tellen kan. Zij dragen palmen in hun hand en zijn 
gekleed in witte gewaden. Zij komen uit alle rassen en stammen en volken en talen. Daar is 
geen onderscheid meer tussen jood of heiden. Het witte gewaad is het bruiloftskleed om aan 
te zitten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zij dragen palmen in een hand als teken van de 
overwinning. Zij zijn degenen die de moeilijkheden hebben doorstaan, die trouw gebleven zijn 
in de beproevingen en die nu delen In de overwinning. 
Hun gewaden zijn witgewassen in het bloed van het lam. Dat wil zeggen hun zonden zijn hun 
vergeven door het bloed van het Lam, door het bloed en het offer van Jezus Christus. Zij delen 
in Gods grote heerlijkheid en zitten aan aan het Bruiloftsmaal van het Lam. Zij zijn God trouw 
gebleven, hebben de moeilijkheden overwonnen en hun zonden zijn hun vergeven. Allen 
staan voor de troon van God en aanbidden Hem in grote dankbaarheid en jubelen het uit van 
vreugde. Zij mogen God aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. 
.  
Wij moeten ons realiseren, broeders en zusters, dat wij allen zondaars zijn, kinderen van 
Adam. Wij waren God vijandig gezind. De mens zonder God is verloren. Maar God heeft zich 
met ons verzoend door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is naar de wereld gekomen om ons te 
redden van de dood en ons over te brengen naar de heerlijkheid van de Vader. Die redding 
overtreft al onze verwachtingen. In die heerlijkheid die God ons schenken zal, zullen wij aan 
God gelijk zijn. Wij zullen geen dienaren zijn, wij zullen kinderen van God zijn en God zal onze 
Vader zijn. Wij zullen Hem zien zoals Hij is. Dat is Gods grote barmhartigheid. Wij ontvangen 
een heerlijkheid die wij niet verdiend hebben, wij ontvangen die door onze trouw om dat God 
ons barmhartig is. Laten wij daarvoor God altijd dankbaar zijn.  
 
De heilige Apostel Petrus zegt: Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is 
voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, 
dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Dan zult gij juichen, ook 
al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.  
 
Dan zullen wij aanzitten aan het hemelse bruiloftsmaal en het lied zingen van de overwinning. 
Wij zullen God mogen zien zoals Hij is. En wie een zulke heerlijkheid van God verwacht, zegt 
Johannes in de tweede lezing, maakt zich rein zoals Christus rein is, opdat wij met alle heiligen 
in Gods heerlijkheid binnen kunnen gaan.  



 
Die mensen die zich rein maken, zijn de gelovigen die leven vanuit de zaligsprekingen. De 
zaligsprekingen bemoedigen de mensen die in nood en ellende verkeren, opdat zij hun hoop 
blijven stellen op Jezus Christus, op God. Zij zullen in deze wereld de kracht van de Heilige 
Geest ontvangen om trouw te volharden in alle nood, en hun wordt beloofd dat zij zullen 
delen in de overwinning in Gods grote zaligheid.  
Ook wij hopen daar eens te mogen zijn. Dat vieren wij vandaag op het hoogfeest van 
Allerheiligen. In de viering van de heilige Eucharistie mogen wij al een voorsmaak ontvangen 
van het hemels bruiloftsmaal. Zalig zij die genodigd zijn aan het Bruiloftsmaal van het Lam. 
Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften 
deed is betrouwbaar. 
 
Moge alle heiligen, en bijzonder de heilige maagd Maria, de Koningin van alle heiligen, onze 
voorsprekers zijn opdat wij eens met hen mogen zijn in Gods grote heerlijkheid. Amen. 
 


