
Preek zondag 5 oktober 
 
Lezing uit de Profeet Habakuk. Hab. 1, 2-3; 2, 2-4 
Lezing uit de tweede brief van de heilige Apostel Paulus aan Timótheüs.  2 Tim. 1, 6-8. 13-14 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas. Lc. 17, 5-10 
 
Broeders en zusters in Christus, 
 
Het evangelie van vandaag is eigenlijk een heel raar evangelie. De leerlingen vragen aan Jezus: 
‘Geef ons meer geloof?’ Dat is een rare vraag. Ik kan jou meer eten geven, Ik kan jou meer 
geld geven, ik kan jou van alles meer geven, maar ik kan jou geen meer geloof geven. Dus is 
het een hele rare vraag. Het antwoord is ook een heel vreemd: ‘Als ge het geloof zoudt hebben 
van een mosterdzaadje!’ Heeft een mosterdzaadje dan geloof? Kun je aan een mosterdzaadje 
vragen in Jezus te geloven? Het is een heel raar antwoord. En kun je tegen een moerbeiboom 
zeggen of tegen een eik of een kastanje: ‘Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de 
zee?’ Dat is toch totaal onmogelijk? Als ik zo tegen een boom zou staan praten, dan zullen de 
mensen zeggen: Die is gek! Dat is dus ook een heel raar antwoord. Als je deze woorden van 
Jezus in het evangelie lezing hoort, kun je daarmee ongelovige mensen bereiken? Ze zullen 
eerder zeggen: ‘Wie kan hierin geloven? Hij is niet wijs! Wij zullen ons moeten afvragen, wat 
Jezus ons met deze antwoorden wil zeggen?  
 
Jezus wil zeggen dat het geloof je in staat stelt dingen te doen of te bereiken, die je eigen 
mogelijkheden ver overtreft en die je eigen verwachtingen totaal te boven gaan. Door de 
kracht van het geloof, het geloof is dus een kracht, door de kracht van het geloof ben je tot 
dingen in staat die je anders nooit had kunnen doen of bereiken, gebeuren er dingen in je en 
rondom je die je nooit had kunnen verwachten. Dat geloof, die kracht komt van buitenaf en 
niet van onszelf. Het is niet een kracht die wij in ons zelf kunnen opwekken. Dan waren wij 
getalenteerd, als een kunstenaar, een stuntman en hadden wij er applaus voor kunnen krijgen. 
Wat wij door het geloof gekregen hebben, is niet uit onszelf en door onszelf. Het is een genade 
die van buiten komt, van God komt en ons gegeven is.  
 
Het enige dat wij kunnen doen is ons hart er voor openstellen. En hoe stellen wij ons hart er 
voor open? Jezus zegt deze woorden in het evangelie nadat Hij gezegd heeft dat wij altijd 
moeten vergeven en wel iedere dag, al is het zeven keer. Zeven is een volmaakt getal, dat wil 
dus zeggen: altijd. En vergeven, dat is nu moeilijk. Want wat is vergeven? Vergeven is allereerst 
erkennen dat ik in mijn hart of zelfs in mijn ziel geraakt en gekwetst ben. Als ik niet gekwetst 
ben, als het mij geen pijn gedaan heeft, dan valt er weinig of niets te vergeven en ga ik over 
tot de orde van de dag. Maar nu ervaar ik in mijn hart en in mijn ziel de pijn die mij is aange-
daan. Ik ben teleurgesteld, of boos en verdrietig en dat is misschien nog zacht uitgedrukt. 
Vergeving nu is: Dat ik degene, die mij deze pijn heeft aangedaan, vergeef. Het is de pijn aan-
vaarden en de ander vergeven. En dat is moeilijk. Gelukkig is God vergevingsgezind. Bij God is 
altijd vergeving, want als God niet vergevingsgezind zou zijn en niet zou vergeven, dan waren 
allemaal reddeloos verloren.  
 
In Amerika is vorige maand Charlie Kirk doodgeschoten. Hij was 31 jaar. Hij verkondigde de 
christelijke normen en waarden met veel verve. Hij ging in tegen de huidige mentaliteit en 
huidige moraal met betrekking tot huwelijk en gezin, homoseksualiteit en transgenders, tegen 



de permissieve moraal over leven en dood en vele andere zogenaamde moderne opvattingen. 
Hij is vermoord. De zogenaamde vrije wereld met zijn vrije opvattingen, waarin alle moet kun-
nen, accepteert de christelijke normen en waarden niet. Die mogen niet verkondigd worden. 
Godsdienstige morele opvattingen worden nu genoemd: anti democratisch. Een man die 
openlijk Jezus Christus en het christelijke geloof verkondigt, wordt vermoord. Dood schieten 
is wel democratisch? Maar dat is niet nieuw.  
President Trump reageerde: Van mij krijgt hij de doodstraf. Maar wat zei de vrouw van Charlie 
Kirk? ‘Ik vergeef hem’. Dat is christelijk, dat is wat Christus vraagt. Dat is uiting van geloof. Niet 
dat je het gedrag goedkeurt, maar dat je, ondanks de pijn en de smart, vergeeft. Dat is chris-
telijk. Jezus Christus werd ook vermoord, Hij werd aan het kruis geslagen. Hij verkondigde de 
waarheid, Hij is de waarheid. De waarheid werd aan het kruis geslagen. De wereld accepteert 
de waarheid nog steeds niet. En wat zegt Christus op het kruis, wat bidt Hij: 'Vader vergeef 
hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Dat is vergeven. Ook wij zijn christenen. Wij moeten 
vergeven, door onze pijn heen, anders maken wij ons geloof belachelijk en krachteloos.  
 
Wij kunnen wel naar Maria gaan en een kaarsje opsteken, maar Maria zal ons zeggen: Doet 
wat Hij u zeggen zal. En wat zegt Jezus ons? Dat wij moeten vergeven! Op de bruiloft van Kana 
hebben de leerlingen de kruiken met water gevuld op aansporing van Maria. Als de leerlingen 
de kruiken niet gevuld hadden, dan had Jezus geen water in wijn kunnen veranderen, dan had 
Hij geen wonder kunnen doen. Als wij niet naar Jezus luisteren, dat wij altijd moeten vergeven, 
kan Jezus in ons geen wonderen doen. Dan blijven wij gevangen in onszelf, zijn wij chagrijnig, 
ontevreden en beschuldigend, roepen wij om wraak of vergelding. Dan zijn wij haatdragend 
en sluiten wij anderen of onszelf buiten.  
 
Als wij doen wat Jezus ons zegt en wij vergeven, stellen wij ons hart voor Hem open. Dan kan 
Hij bij ons binnentreden! En als Jezus in ons hart binnentreedt, zal Hij ons hart vullen met zijn 
glorievolle aanwezigheid. Wij zullen in ons hart zijn eindeloze liefde voor ons ervaren, en ook 
een vrijheid en een vreugde. Wij zullen een en al dankbaarheid zijn om de genade en de barm-
hartigheid die God ons bewijst. En dan ben ik gegroeid in geloof. Dan zeg ik God dank voor 
zoveel onverdiende genadevolle barmhartige liefde. Het ware geloof eindigt in een lofprijzing 
aan God, in een toewijding aan God. 
 
Als wij niet doen wat Jezus zegt, dan zijn wij als de man die zijn talent In de grond begroef. 
Dan kan God het niet vermeerderen, kan God ons geloof niet doen groeien. Als wij willen 
groeien in geloof, dan moeten wij doen wat Jezus ons leert. Het vraagt van ons twee dingen: 
zelfverloochening en dat wij ons kruis dragen. Dan zal God ons hoog verheffen Wij zullen een 
en al dankbaarheid zijn jegens God die ons zoveel genade en liefde gegeven heeft. Dan kunnen 
wij als Maria zeggen: ‘Hij heeft mij groot gemaakt. Hij heeft mij boven mijn pijn en verdriet 
doen uitstijgen.’ 
 
En dan kunnen we naar Maria toe gaan en tot haar bidden: Onze Lieve Vrouw ter Eijk, aller-
zuiverste maagd, bid voor mij arme zondaar. En zij zal voor ons bidden. Amen. 
 
  
 


