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Engelen zongen boven de velden van Bethlehem: Heden is u een Redder geboren! 
Voor God is het altijd heden. Vandaag, in 2025, klinkt opnieuw: Heden! Engelen 
zingen niet: Heden is voor Nederland een redder geboren; Nee, voor u! De Redder is 
voor iedere mens heden geboren.
 
Waarvan komt Hij ons redden? Machthebbers denken dat zij de wereld kunnen 
redden. Politici doen alsof de redding van Nederland van hen afhangt. Toen Lucas 
zijn evangelie schreef, werd de romeinse keizer de redder genoemd. Lucas zegt nu: 
Niet de keizer maar Jezus is de Redder van de wereld!
De machthebbers in hun paleizen gebruiken militair geweld. De Redder van de 
wereld komt als een baby, als een weerloos kind in een stal in een kribbe, en niet  
met drones. Dat kindje, onze Verlosser, dat ons zo zeer bemint, brengt vrede. 
 
Waar is Hij dan heden geboren? In de wereld van toen was er geen plaats voor  
Hem. Is voor de Zoon van God in onze wereld, heden in 2025, wel plaats? Waar is die 
plaats dan wel? Die plaats is in ons hart. Daar wordt de Redder ons heden geboren.
De Redder van de wereld komt onopvallend in de wereld, onopgemerkt door de 
romeinse keizer. Die denkt aan macht en houdt een volkstelling. De Verlosser komt 
in een uithoek van de wereld, in het holst van de nacht. Hij komt stilletjes in een 
wereld vol bedrijvigheid, die geen rust kent en geen tijd meer heeft. Hij openbaart 
Zich aan kleine en eenvoudige mensen aan wie de wereld ook voorbij loopt. Hij is 
hun Verlosser, bij hen is de Redder welkom.
 
Hij geeft herders hun eigenwaarde. Hij geeft hun 
vrede. Hij sterkt ook ons als wij zwak zijn, ziek of 
uitgestoten door de omgeving, als niemand ons 
meer helpen kan. Hij maakt ons groot, niet in de 
ogen van de wereld maar in de ogen van God. Hij 
redt ons uit deze wereld, Hij geeft ons eeuwig leven 
en geeft heden vrede in mijn hart.
Daarom knielen wij vol vreugde en dankbaarheid 
voor onze Redder bij de kribbe neer en zeggen: Gij 
zijt heden welkom in mijn hart, in mijn leven, ook al 
is het een stal. Iedere dag opnieuw!
Zalig Kerstmis!

Frank As, pastoor

Voorwoord:   
Kerstmis: Heden is u een Redder geboren!   
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Door de week heen ben ik natuurlijk ook wel-
eens alleen thuis, dat is ook geen probleem. 
Ik weet mijn tijd altijd goed te vullen met 
rusten, ik kan dan gaan liggen waar ik wil, 
dat ziet toch niemand. En zo af en toe neem 
ik een boek om eens door te nemen.
Zo had ik laatst een boek met een mooie 
rode kaft. En normaal probeer ik vragen van 
jullie te beantwoorden. Maar het lezen van 
dit boek zorgde voor een aantal vragen bij 
mij, waar u mij misschien mee kan helpen.
Voordat ik tot mijn vraag kom, eerst een stukje uit het boek waar mijn vraag over 
gaat. In de inleiding op het boek stond: In de brief van Jacobus wordt vermeld  
dat men de zieken met olie moet zalven opdat zij opgericht worden en gered. Met  
grote toewijding en zorg zal men erop toezien de zalving toe te dienen aan de 
gelovigen die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt zijn. Het gezond oordeel  
zal uitmaken of een zieke al dan niet ernstig ziek is. Bij het beoordelen van de toe-
stand zal men niet angstvallig te werk gaan.
Na verder gelezen te hebben, had ik wel door dat het boek over de ziekenzalving 
ging. En ik heb mijn baasje daar al een paar keer over horen spreken. Het gaat er dan 
vooral over dat de zieken, maar ook de naasten, er zoveel kracht uit halen, erdoor 
getroost worden. En dat het een prachtig sacrament is.
En toch lijkt er een taboe op dit sacrament te rusten. Want zoals mijn baasje vertelde 
na de bediening van een mevrouw. Die mevrouw had gezegd: U moet het maar  
niet aflezen in de kerk want anders denkt iedereen dat ik dood ga.
Nu mijn vraag: Denken jullie echt dat als iemand het sacrament der zieken ont- 
vangt dat hij dood gaat? Want in het mooie rode boekje dat ik las staat dat niet.  
Er stond dat het voor zieken was, ernstig ziek, dat klopt, maar staat er bij “men zal  
de verkeerde gewoonte het sacrament onnodig uit te stellen, niet in de hand  
werken”. Er stond zelfs bij dat voor een operatie de ziekenzalving mag worden 

toegediend en dat het sacrament herhaald kan worden.
Dus ik zou zeggen, dat als je ziek bent en een beetje extra 

genade van God kunt gebruiken, schroom dan niet om 
naar het sacrament der zieken te vragen.

Met een kwispelende staart,

           Tobias

Uit het dagboek van een herdershond 
Foto: istockphoto.com
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In de reeks rondom de psalmen is de vorige keer een inhoudelijke psalm gedeeld, 
hierbij komt wat meer informatie. 

Wist je dat:
	 1.	� De term ‘psalm’ komt van het Griekse woord psalmos, wat ‘lied bij het tokkelen 

van een snaar’ betekent.
	 2.	 In het Hebreeuws heet het boek ‘tehillim’, wat ‘lofliederen’ betekent.
	 3.	� De inhoud van psalmen is niet alleen een vertelling over God, maar vooral een 

manier voor mensen om tot God te spreken. 
	 4.	� Psalmen zijn poëzie, gekenmerkt door het gebruik van beeldspraak, die godde-

lijke werkelijkheid op suggestieve wijze weergeeft.
	 5.	� Psalmen zijn poëtische gebeden, die zowel individuele als collectieve liederen 

omvatten en in de Joodse en christelijke traditie worden gebruikt voor lof, aan-
bidding, en om gevoelens uit te drukken.

	 6.	� Een opvallend kenmerk van Hebreeuwse poëzie is het parallellisme, waarbij een 
versregel uit twee delen bestaat die in inhoud en vorm op elkaar lijken en samen 
een volledige gedachte weergeven. 

	 7.	� Psalmen zijn van oorsprong liederen of beurtzangen, die zowel gezongen als 
voorgelezen werden in de Joodse traditie.

	 8.	� Psalmen uiten een breed scala aan menselijke gevoelens, zoals lofprijzing, dank-
baarheid, klacht, en wanhoop. 

	 9.	� Hoewel koning David vaak als de bekendste auteur wordt genoemd, kent de 
Joodse traditie ook andere auteurs toe, zoals Mozes, Abraham en Asaf.

10.	� Het boek Psalmen wordt vaak onderverdeeld in vijf boeken, wat mogelijk een 
parallel is met de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes).

11.	� Sommige psalmen zijn geschreven in de vorm van een acrostichon, waarbij elk 
vers begint met een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet, wat het 
uit het hoofd leren vergemakkelijkte.

Psalmen
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Vrijwilligers gezocht
Als parochie functioneren we dankzij de vele vrijwilligers die zich belangeloos in-
zetten. Toch neemt het vrijwilligersaantal af. De mensen worden ouder en beginnen 
kwaaltjes te krijgen waardoor ze, vaak met pijn in het hart, moeten besluiten te 
stoppen met hun taak. 

Binnen de parochie is er dan ook behoefte aan:
bestuursleden, vrijwilligers die de kerk schoonhouden, kosters, acolieten, lectoren, 
organisten of pianisten, koperpoetsers. De camerabediening voor de tv wordt nu 
door een persoon gedaan, het zou fijn zijn als hij ondersteuning krijgt.
De redactie van het parochieblad kan nog uitbreiding gebruiken, net als de werk-
groep kinderwoorddiensten.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een groeiende en bloeiende parochie. Spreekt 
een van deze functies u wel aan, neem dan contact op met het parochiecentrum  
via 040-2532231 of secretariaat@christuskoning.nl.

Van het bestuur
Met ingang van 1 januari 2026 wordt het tarief voor een misintentie € 13,50
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Heiligenbeelden in de Christus 
Koningkerk H. Adela van Pfalzel

Op de foto ziet u het beeld van Adela van Pfalzel. Adela 
is geboren rond 660 en gestorven 24 december 735, 
wat ook haar feestdag is. Adela is de dochter van de 
seneschalk (onderkoning) Hugobert en de H. Irmina 
van Oeren. 

Adela was getrouwd met Alberic, nadat Alberic over-
leden was deed Adela haar intrede in het klooster van 
de Benedictijnen in Pfalzel (vlakbij Trier). Adela werd 
jong weduwe en leefde nadien voor het gebed en de 
naastenliefde. In 690 stichtte zij in de buurt van Trier 
het klooster van Pfalzel, waarvan zij de eerste abdis 
werd. In het klooster werd ze ooit opgezocht door de 
Heilige Bonifatius. 

In haar testament stond dat alle bezittingen toe-
kwamen aan het klooster, met uitzondering van het 
landgoed, dat erfde haar zoon. In 1802 werd het graf 
van Adela overgebracht naar de Saint-Martin de Luché 
kerk in Noord Frankrijk. De kist werd in 1868 geopend 
en bleek gevuld te zijn met haar testament. In 1933 
werden Adela’s hoofd en beenderen gevonden onder 
het altaar van het klooster te Pfalzel.
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Een portret van 160 pagina’s over de nieuwe Paus 
Leo XIV. In het boek, met een voorwoord van mgr. dr. 
Gerard de Korte, neemt de schrijver je mee door het 
leven van Robert Prevost. Omdat Prevost lid is van de 
orde van Augustinus, heeft dit ook een grote invloed 
op zijn gebedsleven en kijk op de Kerk en de wereld. 
Deze achtergrond komt dan ook vaker terug in het 
boek. Hiermee krijgt de lezer een diepgaande inkijk in 
het leven van onze nieuwe paus.

Boekbesprekingen

Leo XIV, een Augustijn in de 
wereldkerk - Brian Heffernan

Waar het Licht blijft - 
theologische essays over hoop

In het jubeljaar van hoop is eind september dit boek 
uitgekomen. Een flinke pil van 272 pagina’s. Onder-
zoekers en docenten van de Tilburg School of Theo-
logy geven hun kijk op hoop. Wat is hoop? Waar 
kunnen we het vinden? Hoop op allerlei plaatsen waar 
dat soms wat afwezig lijkt: het leger, het sterven en  
ook onze samenleving. De schrijvers schrijven zowel 
uit hun ervaring, als vanuit hun studie en de Bijbel. 
Voor iedereen die ook na dit jubeljaar ‘pelgrims van 
hoop’ willen zijn.
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Het voorbereiden op de komst van de Heer begint 
in Irak al weken vóór het kerstfeest. Traditioneel 
worden de huizen grondig schoongemaakt, er wor-
den nieuwe kleren gekocht die tijdens de nachtmis 
en alle kerstdagen worden gedragen, en er worden 
Klecha, Pacha, Kubeba en andere gerechten en 
lekkernijen bereid die niet alleen tijdens de feest-
dagen worden gegeten.

Hoewel de meeste lekkernijen al dagen voor Kerst-
mis klaar staan, mogen ze niet worden aangeraakt 
voordat men de Kerstmis heeft bijgewoond. De 
moeders bewaken dit met bijna militaire ijver.

Voordat de nachtmis begint, wordt het kerstvuur (Tahra in het Aramees) aange-
stoken op de buitenhof van de kerk. Dit symboliseert dat het Licht – Jezus – buiten 
Jeruzalem, in Bethlehem, werd geboren. De richting van de vlammen wordt tra-
ditioneel gezien als een teken voor het komende jaar: of het een vet jaar of een mager 
jaar zal worden. Een mager jaar kan weinig regen, meer vervolging en discriminatie 
of minder persoonlijke voorspoed betekenen.

Na de Tahra-ceremonie wordt het vuur naar binnen gedragen en begint de feeste-
lijke nachtmis, waarin prachtige hymnen worden gezongen van kerkvaders uit de 
eerste eeuwen, zoals St. Efraïm, St. Narsai en St. Jakob van Sarug.
Na de nachtmis komt de familie samen om van het kerstdiner te genieten. Hier  
wordt vaak hevig gediscussieerd, niet alleen over de inhoud van de anderhalf uur 
durende preek van “Abuna”, de priester, maar ook over de vraag of de kleren die  
tante Bushra voor haar kinderen heeft genaaid niet overdreven kleurrijk waren, en  
of de stem van oom Putrus, de acoliet, niet te Pavarotti-achtig was.

De eerste Kerstdag begint met de ochtendmis. Daarna gaan mensen op bezoek bij 
elkaar, beginnend bij de naaste familie. Op de tweede en derde kerstdag worden 
vrienden en verre familieleden bezocht. Vaak komen de priester en andere geeste-
lijken tijdens de eerste of tweede kerstdag ook bij families op bezoek.

De kinderen krijgen hun cadeautjes meestal na de nachtmis of de volgende ochtend. 
Van familieleden krijgen ze meestal ook zakgeld – dat vaak uiteindelijk in de zakken 
van de ouders terechtkomt.

Kersttradities in Irak 
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Toen ik een kind was gingen we met heel ons gezin in de 
kerstnacht naar de nachtmis. Wat is het een groot verschil 
met nu! De nachtmis met Kerstmis, dat was iets bijzonders! 
We moesten eerst naar bed en onze vader en moeder 
wekten ons om naar de kerk te gaan. Ik kan mij een strenge 
winter herinneren. We hadden alleen een petroleumhaard 
in woonkamer. De slaapkamer was koud en de bloemen 
stonden op de ramen. Ik herinner mij dat ik op dat moment, 
wreed in de slaap gestoord, geen zin had om op te staan 
om naar de kerk te gaan. Het was in de slaapkamer koud en 
we pakten onze mooie kleren en gingen naar beneden om 
ons bij de kachel aan te kleden.

We liepen ’s nachts over straat naar de kerk. Als kind was dat een hele ervaring. De 
nacht was onbekend terrein, normaal sliep je. Het was donker en koud, maar meer 
mensen liepen naar de kerk. We zaten vroeg in de kerk en hadden met het hele gezin 
de eerste bank gevuld. De kerk liep gauw vol, voller en volst. De koster propte de 
banken helemaal vol zodat wij dicht op elkaar gepropt werden en bijna aan de andere 
kant er weer uitvielen. Het zangkoor zong voor het begin van de Mis kerstliederen 
in verschillende talen en wij zongen de Nederlandse kerstliederen mee. Ik heb geen 
idee hoe lang de heilige Mis geduurd heeft, ik kan mij geen verveling herinneren.
Na de nachtmis was het echt feest. De mensen waren blij en gelukkig en ze wensten 
elkaar een Zalig Kerstfeest: Christus is geboren. Door de koude winternacht liepen 
we weer naar huis. Dan gingen we met ons grote gezin aan de mooi gedekte ontbijt-
tafel zitten. Kaarsen werden aangestoken. Eerder mocht het niet, dat mocht pas 
met Kerstmis en nu was het Kerstmis. We aten witbrood met vleeswaren. Normaal 
hadden we dat niet. We aten bij kaarslicht en kerstverlichting in het nachtelijke uur. 
Het was een feest!
Hoe laat we weer naar bed gingen weet ik niet. De kaarsen gingen uit en de grote 
lampen gingen aan. Wel werd eerst een kruik met heet water gevuld om het in bed 
toch weer een beetje warm te hebben. Het zijn mooie warme herinneringen. Dat 
komt niet meer terug. Gelukkig hebben we nu centrale verwarming, een warm bed 
en warm water.
Het was een tijd dat iedereen Kerstmis vierde en geloofde in God en zijn Zoon Jezus 
Christus, die nu gekomen was om ons te verlossen. Wij waren materieel niet rijk, maar 
wij waren wel geestelijk rijk. Nu zijn de mensen materieel rijk, maar geestelijk arm. 
Ik ben dankbaar dat ik die rijkdom van het geloof nog steeds heb en vier nog steeds 
met vreugde en dankbaarheid Kerstmis, Gods grootste Gave, en ga op kerstavond 
altijd naar de kerk om ons rijke geloof te vieren en God te danken!

Frank As, pastoor

Herinnering aan Kerstmis 
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Op 6 januari viert onze kerk de Epifanie en 
herdenkt zij de Drie Koningen – de Wijzen  
uit het Oosten. Hoewel de Bijbel niet zegt  
dat ze met drie waren, komt dit getal wel  
terug in de traditie van alle kerken, zowel 
oosters als westers. Achter dit evangelie- 
verhaal schuilt echter een diepere histo-
rische en geestelijke traditie die terugreikt 
naar het oude Mesopotamië, het land van 
Assyrië en Babylon. Juist daar, in het hart 
van het huidige Irak, ontstond een cultuur 
die beroemd was om haar sterrenkundigen. 
De Babyloniërs ontwikkelden een verfijnde 
astronomie, met nauwkeurige observaties 
en berekeningen die de basis vormden voor 
onze kennis van de hemellichamen. In de  

tijd van Jezus waren deze astronomen – de “Chaldeeën” – zo bekend dat hun naam 
in het Grieks (Chaldaios) zelfs synoniem werd voor “sterkundige”. Door de balling-
schap van het Joodse volk woonden in Irak bijna evenveel Joden als in Israël.
Veel Bijbelboeken, zoals Daniël en Ezechiël, werden juist in Babylon geschreven. 
Hierdoor waren de Mesopotamiërs ook vertrouwd met de Messiasverwachting 
en de profetieën van de Bijbel. Veel oosterse christelijke tradities, vooral binnen de 
Kerk van het Oosten, zien de Drie Koningen dan ook als afstammelingen van deze 
Mesopotamische wijzen: mannen die de taal van de sterren kenden en die, geleid 
door hun eeuwenoude traditie, de bijzondere ster herkenden die wees op de 
geboorte van de Messias.
Deze verbondenheid leeft ook vandaag nog voort in de moderne kerken van Irak. De 
Chaldeeuwse Katholieke Kerk draagt in haar wapen het beeld van de Drie Koningen, 
samen met de Aramese woorden:
                                                    – “Wij hebben immers Zijn ster in het Oosten gezien.”
Dit motto verbindt het Evangelie met de oude sterrenwachten van Mesopotamië én 
met de christenen die vandaag in Irak leven en hun geloof bewaren te midden van 
grote uitdagingen.
Zo herinneren de Drie Koningen ons eraan dat de komst van Christus niet alleen  
aan Israël werd geopenbaard, maar aan alle volkeren – gerepresenteerd door de 
wijzen die vanuit het verre Mesopotamië kwamen om het Licht te aanbidden.

De Drie Koningen en hun 
Oosterse oorsprong 
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Doop van de Heer 
Van de geheimen van het licht van de rozenkrans is het eerste geheim: Jezus wordt 
gedoopt in de Jordaan. De doop is het begin van Jezus zijn openbare leven. Het 
leven waarin Hij de mensen vertelt van Gods liefde voor hen. 

Het Evangelie vertelt van Johannes die vele mensen doopt:
“Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja [..] trad Johannes op in de woestijn 
en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden. Heel  
de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich 
door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. “ 
(Marcus 1; 2-5)

Jezus komt ook om zich te laten dopen. Maar als Jezus al zonder zonde is, God  
is, waarom is dat doopsel nodig? Johannes heeft dit heel goed door: “Ik heb uw 
doopsel nodig, en U komt tot mij?” (Matteüs 3,14)

Hoe viert u Kerstmis? Uitbundig met al weken van tevoren huis en tuin vol kerst-
versiering of wat rustiger met een kerstboom en kerststal? 
In het volgende parochieblad zou de redactie graag een compilatie willen maken 
van foto’s van kerststallen bij de parochianen thuis.
U kunt uw foto mailen naar parochieblad@christuskoning.nl

Oproep
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Toch laat Jezus zich dopen. Op deze manier neemt Hij als plaatsvervanger alle 
zonden van de mensen op zich. Doordat Hij al deze zonden op zich heeft ge-
nomen, kan Hij uiteindelijk ook boeten voor onze zonden op het Kruis. Waarmee de  
cirkel van geboorte en verlossing rond is. 

Vervolgens lezen we dat als Jezus zich daarna onder de zondaars schaart, de hemel 
open gaat. De Heilige Geest in de vorm van een duif daalt neer op Christus en  
de Stem van God de Vader wordt gehoord: “Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde, in  
U heb Ik mijn welbehagen gesteld”. 

Het Kerstlied “Hoort de engelen” bezingt met Kerstmis al de relatie tussen de ge-
boorte en het sterven van Jezus. 

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

In vroeger tijd was de Doop van de Heer niet eens een groot feest. Toen er meer 
aandacht voor kwam, was het “slechts” een gedachtenis. Pas na de veranderingen 
in de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie heeft het een belangrijke plaats 
gekregen: Het Feest van de Doop des Heren. Met dit Feest wordt de Kersttijd 
afgesloten. Toch lijkt het niet zelden wat stilletjes voorbij te gaan. Dit komt doordat 
het Hoogfeest ervoor (Driekoningen) gevierd wordt op de zondag tussen 2 en 8 
januari. Het Feest van de Doop van de Heer wordt gevierd op de zondag na 6 januari. 
Als de Driekoningen dus valt op 7 of 8 januari, wordt het feest van de Doop van  
de Heer gevierd op de maandag erna.

Waarom is juist dit feest het einde van de Kersttijd? Dan komen we weer terug op  
het begin van dit stuk. Net als de geboorte en het bezoek van de drie wijzen is  
het een Feest van de Openbaring van Christus. Na Zijn Doop in de Jordaan begint 
Jezus zijn openbare optreden. Wij gaan nu overwegen wat de menswording van de 
Zoon van God voor ons betekent. 



14

Het zal 1985 geweest zijn. Ik was bij 
pastoor Van de Sande lector geworden. 
Ik sta op een zondagochtend in de sa-
cristie, voorbereid als lector. Het is tijd  
om de kerk in te gaan, maar er is nog 
geen van de ingeroosterde misdienaren 
komen opdagen. De pastoor zei tegen  
mij: O, geen probleem. Dat kan jij ook.  
Pas deze toog maar eens. Zie je wel. En 
daar stapte ik als lector/acoliet de kerk in.
Het greep mij aan en onze David, mijn 
zoon, heeft me daarna steeds ingeroos-
terd.  Want wat beleefde ik die ochtend  
het wonder van de Eucharistieviering  
sterk! Van nog dichterbij. Letterlijk en 
figuurlijk. Eén priester en één acoliet/lec-
tor op het priesterkoor. Wat een intense 
beleving was dat voor mij. Ja, voor mij. 
Thuis goed Gereformeerd opgevoed,  
met Bijbel en gebed. Later uit over- 
tuiging RK geworden omdat ik in de  
Eucharistie was gaan geloven. Ja, ik had 
geleerd alles uit de Bijbel letterlijk te ge- 
loven, ook het Scheppingsverhaal uit  
Genesis 1. Dat werd lastig. Ik las veel over 
de evolutietheorie en zag door studie in dat die niet in strijd was met de Schepping 
door God, alleen niet letterlijk zoals in Genesis beschreven was. De woorden van 
Jezus bij het Laatste Avondmaal – Dit is Mijn Lichaam en dit is Mijn Bloed – mocht 
ik echter niet letterlijk geloven. Maar die geloofde ik wel – na lang nadenken – heel 
letterlijk. Geloof ik nog, zeker, ook al weet ik niet hoe het mogelijk is wat Jezus daar  
zei. Geloven is hier uitnodiging en opdracht. Ik heb beide aanvaard en ben RK 
geworden. In de kerk tijdens de H. Mis was het wonder voor mij al geweldig en 
toen mocht ik ineens dat Wonder van heel nabij beleven. Ik ben er God en Jezus 
nog dagelijks dankbaar om. Het mooiste van acoliet zijn: die nabijheid, letterlijk en 
figuurlijk. Er een beetje dienstbaar bij zijn. In de sacristie de taken goed verdelen 
zodat het op het priesterkoor zo rustig mogelijk blijft, want het gaat mij naast 
verkondiging en voorbeden alleen om het Wonder van de Eucharistie. De rest is 
bijzaak. Het Wonder van God!

Hans Uyl

Misdienaar
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Hoe ben je misdienaar geworden?
Antwoord van Matthew: Na onze eerste com- 
munie vroeg kapelaan Beekman of we mis-
dienaar wilden worden. Dat klonk voor ons 
eigenlijk meteen spannend, alsof we een 
kijkje achter de schermen van de kerk kregen. 
We kregen daarna echte misdienaarslessen, 
waarin we leerden hoe alles werkte. Blijkbaar  
deden we het verrassend goed, want niet veel 
later stonden we al als officiële misdienaars bij 
het altaar.
Antwoord van Marcus: Na mijn eerste com-
munie vroeg kapelaan Beekman ook aan mij 
of ik misdienaar wilde worden. Ik vond het 
idee meteen boeiend — een soort nieuwe rol 
waarin ik iets belangrijks kon doen. Matthew 
en ik kregen samen misdienaarsles, waar we 
leerden hoe je alles netjes en op het juiste 
moment doet. We bleken er best goed in te zijn, 
want al snel mochten we echt als misdienaars 
aan de slag.

 
Wat vind je zo bijzonder aan misdienaar zijn?
Antwoord van Matthew en Marcus: Dat we God kunnen dienen, vinden we allebei 
bijzonder. Als misdienaars voelen we ons echt onderdeel van iets groters. We  
kunnen niet alleen zelf nuttig zijn, maar ook de andere misdienaars helpen en 
steunen. Samen zorgen we ervoor dat de viering goed en mooi verloopt, en dat 
geeft ons een fijn en betekenisvol gevoel.
 
Wat ervaar je, of hoe voel je je tijdens het dienen van de mis?
Antwoord van Matthew: Ik heb het gevoel dat ik God echt kan helpen door in  
de Mis te dienen, juist omdat er vroeger niet zo veel misdienaars waren. Het voelt 
goed om iets te kunnen bijdragen en een taak te hebben die belangrijk is voor  
de viering.
Antwoord van Marcus: In het begin was ik nog best nerveus, omdat alles nieuw  
was. Maar hoe vaker ik misdienaar was, hoe meer die spanning verdween. Op 
een gegeven moment voelde het helemaal vanzelfsprekend en kon ik er zelfs van 
genieten om het gewoon goed te doen.

Matthew en Marcus Kristanto





Kerstwens

Pastoor As, Kapelaan Beekman, het parochiebestuur en de redactie 
van het parochieblad wensen u en uw dierbaren een Zalig Kerstmis 
en een Zalig Nieuwjaar en alle goeds voor 2026.
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Sinds de laatste berichtgeving over 
het Vermeulenorgel, in het parochie-
blad nummer 3, is er weer hard ge-
werkt door de vrijwilligers. 

Allereerst zijn alle losse onderdelen 
onder de windladen, zoals mem-
braanlatten, kegelladen en register-
balgen, aangebracht. 

Tevens is de verlichting in het orgel 
aangebracht omdat anders bij het 
sluiten van de zwelkast het pikke-
donker zou zijn.

De windladen voor de pedaalregis-
ters zijn daarna op hun plaats gezet 
alsook de windladen voor de zijfron-
ten. Hierbij is flink gepuzzeld om de 
beschikbare ruimte zo in te delen 
dat alle onderdelen nog benader-
baar zijn voor reparatie, indien dat 
later nog nodig zou zijn.

Spreekwoorden en gezegden 

Voortgang van de opbouw van 
het Vermeulenorgel  

Iemand op handen dragen.
Waar: Psalm 91 vers 12

Hij zal al zijn engelen bevelen voor 
u te zorgen en u te beschermen, 
waar u ook gaat. Zij zullen u  
op handen dragen en u zult  
niet struikelen.

Betekenis: 
Iemand met liefde omringen.
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Hierna konden alle luchtkanalen, de 
verbindingen tussen de balgen en 
de windladen, worden angebracht. 
Dit is een tijdrovend werkje geble-
ken, omdat soms oude luchtgaten 
dichtgemaakt moesten worden en 
andere nieuwe luchtgaten geboord 
moesten worden. Om alles op el-
kaar aan te sluiten zijn naast de 
oude verbindingsslangen ook nieu-
we flexibele slangen ingezet, welke 
normaliter worden gebruikt voor 
verwarming in caravans en campers.

De verbindingen zijn allen voorzien 
van een schapenleren afdichting, zo- 
dat de windvoorziening luchtdicht 
zou moeten zijn. Dit kan pas getest 
worden als de motor is aangesloten 
op het aangebrachte 3-fasen stop- 
contact. Dit klusje zal binnen enkele 
weken na het schrijven van dit ar- 
tikeltje worden gerealiseerd, waar-
na begonnen kan worden met het 
aanbrengen van de loden luchtver-
bindingen van de speeltafel naar de 
windladen.

Het gehele orgel is nu aan de on- 
derzijde afsluitbaar en deze onder-
kant, op een haar na, geheel geschil- 
derd in de mahonie houten kleur en 
voorzien van een gouden sierstrip.

Al met al is er weer veel gebeurd aan 
het Vermeulenorgel, echter is er nog 
geen zicht op de einddatum.

Namens de vrijwilligers voor de orgel-
opbouw,

Wilfried van Dongen
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GLOW
In de week van 8 tot en met 15 november was de eerste 
editie van GLOW Veldhoven. De H. Caeciliakerk was een van 
de panden die werden aangelicht. Daniël Margraf zorgde 

voor een kleurrijke PANI-projectie op 
de trotse toren van de Caeciliakerk, 
als enorme dia’s, met de geschiedenis 
en vertellingen uit de regio en dit 
indrukwekkende gebouw. De kerk was 
van binnen ook verlicht. 
  

In de Caeciliakerk stond het project droomstad. Verdeeld 
over de biechtstoelen en diverse nissen in de kerk stonden 
door kinderen gevouwen huisjes. Hugo 
Vrijdag heeft aan 15000 kinderen uit 
de regio (waarvan ongeveer 1200 uit 
Veldhoven) gevraagd hoe de ideale 
wereld er volgens hen uit ziet. De leer- 
lingen uit de onderbouw van scholen 
maakten tekeningen die als doorlopen-
de projectie werden getoond. Leer-
lingen uit de bovenbouw hebben de 
huisjes gevouwen. 

  

Op het kerkhof stonden de sculpturen met als thema Guar-
dians of time van Manfred Kielhofner. Vijf mysterieuze 
figuren, spookachtig oplichtend in de donkere nacht. Ver-
stild, bevroren in haast. Wat doet dit werk met jou?
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Onze parochie heeft een aantal Maria-
kapellen. We hebben allereerst Onze 
Lieve Vrouw ter Eijk in Merveldhoven, 
maar ook de Mariakapel van de voor-
malige H. Willibrordkerk, Onze Lieve 
Vrouw in ’t Zand in Zandoerle en ook 
de Mariakapel van de H. Caeciliakerk 
in Veldhoven-dorp. Zij zijn allemaal 
iedere dag open.
Op 29 november 1965, dit jaar dus 60 
jaar geleden, werd de huidige Maria-
kapel in de H. Caeciliakerk in gebruik 

genomen. De voormalige doopkapel werd daartoe omgebouwd tot een Mariakapel. 
Het initiatief werd genomen door het Veldhovens Mariacomité, ‘Pro Maria Beauraing’, 
dat uit een paar mensen bestond, en een devotie had voor Onze Lieve Vrouw van 
Beauraing.
 
Beauraing is een bedevaartplaats in België en ligt bijna 60 km ten zuiden van Namen. 
Van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 waren vijf kinderen uit Beauraing 33 keer 
getuige van de verschijningen van de heilige Maagd Maria. De bovennatuurlijke 
aard van de gebeurtenissen werd erkend in 1949.

De belangrijkste boodschappen die de heilige maagd Maria aan de kinderen gaf 
waren:
1. � �Bid altijd. Maria benadrukte het belang van bidden. Een van de kinderen hoorde 

haar zeggen: “Bid altijd”.
2. � �Kom hierheen om te bidden. Maria gaf de opdracht dat er een kapel gebouwd 

moest worden en dat mensen naar de plaats van de verschijning moesten komen 
om te bidden.

3. � �Maria is de Moeder met het gouden hart en zij toont haar moederlijke liefde 
aan iedereen, aan zieken en gezonden, maar bijzonder aan zondaars. Door haar 
zouden zondaars zich bekeren.

4.  �De belangrijkste boodschap is: heb vertrouwen in Maria en haar moederlijke liefde.
 
Na de ingebruikneming van de nieuwe kapel werd iedere avond het rozenhoedje 
gebeden. In 1982 werd het fraaie 2,5 meter hoge smeedijzeren hek geplaatst, zodat 
de Mariakapel altijd open kon blijven. De Mariakapel is nog steeds iedere dag open  
tot 17:00 uur. Ga op bezoek bij Maria en bid dat zij voor ons een machtig voor-
spreekster is bij haar goddelijke Zoon. Door haar moederhart ontvangen we liefde 
en troost, zijn wij bij haar thuis. 

Mariakapel H. Caeciliakerk 60 jaar 
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Taizé in Veldhoven 
Op zaterdag 20 december vindt de Taizéviering plaats in de Immanuelkerk, Teulland- 
straat 1 in Veldhoven. 

De mogelijkheden om met elkaar te communiceren lijken tegenwoordig bijna on-
uitputtelijk! Tegelijkertijd is er óók een groeiend verlangen naar contact, naar de bron 
van het leven. Om hiermee in aanraking te kunnen komen, is het nodig de stilte weer 
toe te laten in het leven. 

Taizé is opgericht door Roger Louis Schutz-Marsauche (Provence, Zwitserland 12 
mei 1915 – Taizé 16 augustus 2005), beter bekend als ‘frère – broeder’ Roger. Hij was 
theoloog, verzetsheld en de oprichter en de eerste overste van de Taizégemeenschap, 
een oecumenische kloostergemeenschap die anno 2013 zo’n 100 broeders telt en 
jaarlijks ongeveer 200.000, veelal jonge mensen als bezoekers trekt. Hij zette zich zijn 
hele leven in voor de verzoening tussen de gescheiden kerken, waarbij hij zich vooral 
richtte op de christelijke jongeren. Met zijn charismatische verschijning maakte 
hij op velen indruk. In 1940 reed hij op de fiets van Genève naar het midden in 
Frankrijk liggende Bourgondische plaatsje Taizé, in het door de Duitsers bezette deel 
van Frankrijk. In de eerste jaren daar huisvestte hij samen met zijn zus Geneviève 
vluchtelingen, vooral Joden. Na in 1942 naar Zwitserland te zijn teruggekeerd, kwam 
hij in 1944 opnieuw naar Taizé waarbij hij zich ditmaal toelegde op de verzorging 
van Duitse krijgsgevangenen en de opvang van oorlogsweeskinderen. Steeds meer 
vrienden en gelijkgestemden sloten zich bij hem aan, en in 1949 legden de eerste 
7 broeders de kloostergeloften af. Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig 
van verschillenden protestantse Kerken lid van de broederschap van Taizé. In 
1968 werd de eerste rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen. 

Foto: Jos Kastelijns
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Iedere vijfentwintig jaar kent de Kerk een Heilig Jaar of Jubeljaar. 
Het was paus Bonifatius VIII, die in 1300 het eerste katholieke 
jubeljaar afkondigde. De oorsprong ligt in het Oude Testament, 
waar de Israëlieten om de vijftig jaar een jubeljaar vierden, met 
als doel de gelijkheid, gerechtigheid en maatschappelijke vrede 
te herstellen.
 

Paus Franciscus opende het Heilig Jaar 2025 door op 24 december 2024 aan het 
begin van de kerstnachtviering door de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek in 
Rome te openen en vervolgens deze basiliek te betreden. Hij gaf aan het Heilig 
Jaar de titel: Pelgrims van de hoop. Hij is in het Heilig Jaar op 21 april overleden.
Bij het Heilig Jaar horen herstel van relaties, de aflaat, de Heilige Deur en de pelgri-
mage. Het zijn allemaal tekens die ons zeggen: maak een nieuw begin, bekeer je,  
sta open voor een nieuwe ervaring, ga op weg, wees een pelgrim van hoop. De  
wereld gaat nog steeds gebukt onder oorlog, geweld, tweespalt en onverdraag-
zaamheid. Het gaat vooral om het herstel van ons persoonlijk, dat wij altijd hoop 
blijven houden door alle moeilijkheden heen. Daarom houden we het hoofd omhoog 
gericht: Mijn hoop zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
De nieuwe paus die we in het Heilig Jaar gekregen hebben, Paus Leo, zal het Heilig 
Jaar sluiten. Op zondag 28 december worden de Heilige Deuren van de pauselijke 
basilieken gesloten, van de Sint Jan van Lateranen, Sint Paulus buiten de muren en 
de Kerk van Maria de Meerdere. Op 6 januari 2026 zal paus Leo XIV, na de viering  
van de Openbaring des Heren, Driekoningen, de Heilige Deur van de Sint-Pieters-
basiliek sluiten. Dan zijn deze deuren weer voor 25 jaar verzegeld.

Jubeljaar 2025 - Pelgrims van Hoop  

Als nieuwe christelijke beweging legt Taizé de nadruk op stilte en het zingen van 
meditatieve liederen in allerlei talen. De nieuwe christelijke beweging heeft ’n grote 
aantrekkingskracht, met name op jongeren, omdat ze - zoals ze zelf zeggen - het helpt 
hen thuis te komen bij zichzelf. Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent 
ligt op meditatie, gebed, licht en zang. Iedereen, jongeren en ouderen zijn van harte 
uitgenodigd om bij de Taizé-viering op zaterdag 20 december aanwezig te zijn. 

Na de viering is er gelegenheid, als je dat wilt, om nog even met elkaar na te praten 
onder het genot van koffie en thee.

De volgende Taizé-viering in de Immanuelkerk zijn gepland op de zaterdagen 17 
januari, 21 februari en 21 maart 2026. 

Werkgroep Taizé-viering
taizeveldhoven@gmail.com
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Alpha in een oogopslag. Heb je een minuutje? Dan vertellen we je graag supersnel 
wat Alpha is! Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het 
christelijk geloof ontdekt. Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd 
door een inleiding over het christelijk geloof en de kleine groep. Van ‘Wie is Jezus?’ 
tot ‘Bidden: waarom en hoe?’, je ontdekt op een laagdrempelige en gezellige manier 
de basis van het geloof. Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepen om door te 
praten over het onderwerp. En echt geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine 
groep is de plek waar je álles mag delen. En dat is Alpha! Een plek waar alle verhalen 
samenkomen, waar je alles mag zeggen, ongetwijfeld nieuwe vriendschappen maakt 
én (volgens 92% van de deelnemers) sowieso een goede tijd hebt.  
Alpha duurt ongeveer tien weken en een weekend weg en is in de meeste gevallen 
gratis. Soms wordt er een kleine (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het weekend 
weg. In de parochie St. Joris en St. Petrus Stoel worden nu al alphacursussen gegeven. 
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Meer informatie op: 
https://alpha-cursus.nl/over-alpha/
https://www.petrus-ehv.nl/
https://parochiesintjoris.nl/

Alphacursus

24 en 25 december caritas parochie
“Caritas” betekent liefdadigheid of naastenliefde en is afkomstig uit het Latijn, waar 
het staat voor ‘geliefd’ of ‘dierbaar’. Het verwijst naar de christelijke deugd van naas- 
tenliefde, waarbij men liefdadigheid verricht in materiële of immateriële zin.
De parochie Christus Koning heeft vorig jaar met Kerstmis een donatie gedaan aan 
de voedselbank in Veldhoven. Daarnaast is er enkele malen een beroep gedaan om 
hulp te krijgen vanuit de parochie. 
Met uw bijdrage voor de collecte kan er dit jaar weer een donatie gegeven worden 
aan de voedselbank en kunnen verzoeken om hulp worden gehonoreerd. 

Geplande collectes

Opbrengst collectes
Wereldmissiedag  € 382,00
Broeder Gerard Groenen € 410,00
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Kinderpagina
Als dit parochieblad op de mat valt, is het halverwege de Advent. Gaudete zondag. 
Een van de twee zondagen in het jaar van de kerk waarop de priester een roze 
kazuifel draagt. Een beetje zuiver wit licht in het donkere paars van de Advent. We 
mogen nu echt bijna uitkijken naar Kerstmis.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van onze Verlosser. Heel klein en kwetsbaar 
kwam hij in de wereld. Zo liet God zien, dat hij in het alledaagse, kleine en kwetsbare 
ons redt. Dit vieren we niet alleen op Eerste en Tweede Kerstdag. Nee, we mogen  
acht dagen lang dit grote feest vieren. Of eigenlijk nog langer: helemaal tot aan 
de Doop van de Heer. Vier dus niet alleen Kerstmis in de leuke musicals, liedjes, 
kerstvieringen die er zijn tot aan Kerstmis, maar juist ook erna. Pas met Kerstmis 
begint het grote feest van het kleine kerstkindje.

Belangrijke dagen:
28 december: Heilige Familie: zondag na Kerstmis is speciaal voor het heilige gezin: 
Jozef, Maria en Jezus. Een gewoon gezin, en toch ook weer niet. Een voorbeeld hoe 
we in het gezin samen naar God kunnen gaan.
1 januari: Maria, moeder van God. We beginnen het nieuwe jaar met een groot  
feest. Omdat Maria de moeder van Jezus is en Jezus God is, noemen we Maria de 
moeder van God. Zij mag ook onze moeder zijn.
4 januari: Drie Koningen: de drie koningen komen op bezoek bij het kleine 
mensenkind. Zij zien in het kleine kindje een belofte vervuld worden. Zij herkennen 
God die daar in de kribbe ligt.
11 januari: Doop van de Heer: we maken een sprong vooruit. Jezus is dan dertig  
jaar. Hij heeft leerlingen en begint rond te trekken om mensen te vertellen over wat 
God van ze wil. Hij komt bij de Jordaan waar Johannes mensen laat dopen. Ook  
Jezus laat zich dopen, om zo gelijk te worden aan de mensen. Als hij weer uit het 
water komt, komt de Heilige Geest uit de hemel omlaag. Gods stem klinkt: “Dit is mijn 
zoon, mijn welbeminde.”
2 februari: Maria Lichtmis. Eigenlijk heet dit feest Opdracht van de Heer in de  
Tempel. Maria en Jozef gaan naar de Tempel om Jezus op te dragen aan God. 

Lied: 

Lars Gerfen – Hem Ontvangen
https://www.youtube.com/watch?v=25kg4KMH_FQ
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Lichtjes bij Allerzielen

Op Allerzielen werd voor de overledenen in onze 
parochie een kaars aangestoken. Ook de kinderen 
in de kinderwoorddienst zijn hiermee bezig ge- 
weest. Ze hebben een lichtje gemaakt voor iemand 
voor wie ze het lichtje willen branden. Een mooie 
rij van licht vooraan in de kerk.

Gezinsdag
Zondag 16 november waren we met een flink aantal gezinnen bij elkaar op de familie- 
zondag. Het thema: Koning van ons leven. We keken alvast vooruit op het Hoogfeest 
de week erna. In de kinderwoorddienst hoorden we dat Jezus zei dat wat er ook 
gebeurt, we dicht bij Hem moeten blijven en op Hem vertrouwen. Bij de koffie en 
thee werden enthousiast kroontjes geknutseld. Onder het genot van verschillende 
gerechten konden we elkaar beter leren kennen. Pastoor sloot af met een woord over 
Christus Koning en dat we allemaal prinsen en prinsessen zijn als we bij God horen. 
Zondag 18 januari 2026 staat de volgende gezinsdag gepland.

Kinderwoorddienst: 21 december (laatste zondag van het Adventsproject),  
4 en 18 januari, 1 februari en 15 februari
Gezinsviering Kerstavond: 24 december 19.00 uur
Gezinsdag: 18 januari

Voor in de agenda:



27

Wel & Wee
In Memoriam Ton van den Braak
Op donderdag 9 oktober is geheel onverwacht Ton van den 
Braak overleden. Ton speelde op het orgel in onze kerk. Aan-
vankelijk kwam hij op de derde zondag van de maand maar 
door wijziging van het Broekwegkoor kon hij zich verschuiven 
naar de eerste zondag van de maand. Hij ondersteunde de 
volkszang. Vrijdag 10 oktober kregen we het bericht dat hij 
plotseling overleden was. Zondag 5 oktober heeft hij nog in 
de Christuskoningkerk gespeeld.
Ton was een zeer welwillende en een eenvoudige man die 

altijd bereid was om, als hij kon, zich voor de kerk in te zetten. Hij was de vaste 
organist van de Sint-Lambertuskerk in Gemonde. Wij danken Ton voor zijn inzet 
voor onze parochie. Moge hij nu in de hemel zich scharen tussen de musicerende 
engelen en zo God loven om zijn goedheid. Ton is 63 jaar geworden. Zijn uitvaart 
heeft plaatsgevonden vanuit de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel en is aldaar begraven. 
Moge hij rusten in vrede.

Toetreden katholieke kerk 
Zondag 23 november is Erind Keci, 43 jaar, opgenomen in  
de katholieke kerk. In één viering heeft hij het sacrament van 
de Doop, het Vormsel en het sacrament van de Eucharistie 
ontvangen. Wij feliciteren hem van harte met zijn nieuwe 
geboorte.

Overledenen
Als geloofsgemeenschap hebben 

we afscheid genomen van:

Trees Roijmans-van Rooij 89 jaar
Octave Henzen 87 jaar
Lenny Verbeek-Zijlmans 91 jaar
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Kerk-tv en livestream
De Eucharistieviering van zondag 10.00 uur wordt ook uitgezonden via de Lokale 
Omroep Veldhoven (zie colofon).
Alle Eucharistievieringen worden uitgezonden via de livestream (zie colofon).

Radio Maria
De Eucharistievieringen van dinsdag en donderdag 19.00 uur worden uitgezonden 
via Radio Maria.

Media

Agenda
Inleveren kopij parochieblad
Het volgende parochieblad verschijnt vóór 14 februari 2026. De kopij hiervoor kan 
tot zondag 18 januari worden ingediend via parochieblad@christuskoning.nl. 
De redactie houdt zich het recht voor de kopij al dan niet te plaatsen dan wel aan  
te passen.

Bijbelavonden: 20.00 uur in het parochiecentrum
11 december, 8 januari, 29 januari, 19 februari

Kinderwoorddienst: tijdens Eucharistievieringen om 10.00 uur  
21 december, 4 januari, 18 januari, 1 februari, 15 februari

Gezinsdag: Zondag 18 januari

Geplande deurcollectes en inzamelingen:  
24 en 25 december caritas parochie

Foto: w
w

w
.birgittavorm

geving.nl
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Liturgische kalender
Doordeweekse vieringen
Maandag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur (met maandag en vrijdag koffie  
na de Eucharistieviering).
Dinsdag, woensdag en donderdag om 19.00 uur.
Donderdag vanaf 18.15 uur uitstelling van het Allerheiligste met aansluitend 
bidden van het rozenhoedje.

Maandelijkse vieringen Christus Koningkerk 
Op de laatste dinsdag van de maand na de Eucharistieviering: bidden van het rozen-
hoedje voor de bescherming van het ongeboren leven en de heiliging van het leven.

Maandelijkse viering in de kapelkerk
1e dinsdag van de maand 9.30 uur H. Caeciliakerk (met na afloop koffie).

Internationale vieringen
1e en 3e zaterdag van de maand om 15.30 uur Eucharistieviering in het Koreaans.
2e zondag van de maand om 15.00 uur Engelstalige Eucharistieviering voor de 
Filipijnse gemeenschap.
4e zondag van de maand om 15.00 uur Eucharistieviering (in Syro-Malabar rite) 
in Malayalam taal.

Sacrament van Boete en verzoening
Zaterdag na de Eucharistieviering van 9.00 uur: gelegenheid om te biechten.

Eucharistievieringen met Kerstmis

Zaterdag 20 dec	� 14.00 tot 16.00 uur extra gelegenheid om te biechten
Woensdag 24 dec	 19.00 uur Gezinsviering/Eucharistieviering in de  
	 Christus Koningkerk
	 van 19.00 uur tot 21.00 uur is de Mariakapel in  
	 Zeelst geopend. 
	 21.00 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk 
	 21.00 uur Eucharistieviering in de H. Caeciliakerk
Donderdag 25 dec	 08.30 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk
	 10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van  
	 het  Broekwegkoor in de Christus Koningkerk 
Vrijdag 26 dec	 10.00 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk
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3e zondag van
de Advent / Gaudete
zondag

4e zondag van 
de Advent

Kerstavond 

1e Kerstdag 

2e Kerstdag / H. Stefanus

H. Johannes Evangelist

H. Familie

Oudejaarsdag

Heilige Maria, 
Moeder van God

Openbaring van de Heer / 
Drie Koningen

za

zo

zo

za

zo

zo

wo

wo

wo

do

do

vr

za

za

zo

zo

wo

do

za

zo

zo

13 dec

14 dec

14 dec

20 dec

21 dec

21 dec

24 dec

24 dec

24 dec

25 dec

25 dec

26 dec

27 dec

27 dec

28 dec

28 dec

31 dec

1 jan

3 jan

4 jan

4 jan

19.00

8.30

10.00

19.00

8.30

10.00

19.00

21.00

21.00

8.30

10.00

10.00

9.00

19.00

8.30

10.00

19.00

10.00

19.00

8.30

10.00

TijdDagOmschrijving Datum Bijzonderheid / collectes

Adventsactie

Adventsactie

KWD / Adventsactie

KWD

Gezinsviering Christus Koningkerk / 
Deurcollecte voor de caritas van de parochie

Christus Koningkerk / Deurcollecte voor  
de caritas van de parochie

Caeciliakerk / Deurcollecte voor de caritas 
van de parochie

Christus Koningkerk / Deurcollecte voor  
de caritas van de parochie

Christus Koningkerk / Broekwegkoor / 
Deurcollecte voor de caritas van de parochie

 Christus Koningkerk

Broekwegkoor?

KWD
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Doop van de Heer  

2e zondag door  
het jaar

 

3e zondag door  
het jaar

4e zondag door 
het jaar

Maria Lichtmis

H. Blasius

5e zondag door 
het jaar

6e zondag door
het jaar

za

zo

zo

za

zo

zo 

za

zo

zo

za

zo

zo

ma

di

za

zo

zo

za

zo

zo

10 jan

11 jan

11 jan

17  jan

18 jan

18 jan

24 jan

25 jan

25 jan

31 jan

1 feb

1 feb

2 feb

3 feb

7 feb

8 feb

8 feb

14 feb

15 feb

15 feb

19.00

8.30

10.00

19.00

8.30

10.00

19.00

8.30

10.00

19.00

8.30

10.00

9.00

19.00

19.00

8.30

10.00

19.00

8.30

10.00

TijdDagOmschrijving Datum Bijzonderheid / collectes

 

 

KWD

Broekwegkoor

 

KWD

 

 

Presentatieviering / kijk- en uitlegviering

KWD
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Parochie Christus Koning
Pastorale noodlijn voor urgente situaties: 06 10 47 52 26

Pastoraal Team
Pastoor As, (040) 282 70 68, fas@christuskoning.nl 
Kapelaan Beekman, (040) 205 13 50, jbeekman@christuskoning.nl

Parochiebestuur
Pastoor Frank As (voorzitter), Léon van der Wielen (penningmeester), Mathijs Stertefeld (ICT),  
Huub van Oorschot (Vastgoed), Joanna Gromala (bestuurslid) Kitty Tholen (ambtelijk secretaris). 
Contact via het parochiecentrum (zie onder) of bestuur via bestuur@christuskoning.nl of  
penningmeester via penningmeester@christuskoning.nl 
 
Parochieblad
Redactie: redactieleden (zij zijn bereikbaar via parochieblad@christuskoning.nl)
Vormgeving: Birgitta de Jonge (www.birgittavormgeving.nl) 

Parochiecentrum
Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31
secretariaat@christuskoning.nl 
Open: ma/di/woe/do/vrij van 9.30 tot 12.00 uur
Algemeen bankrekening: NL89 RABO 0153 6047 43 t.n.v. Parochie Christus Koning.  
Deze rekening is voor alle betalingen met uitzondering van de parochiebijdrage.
Parochiebijdrage: bankrekening NL02 RABO 0308 2943 43 t.n.v. Parochie Christus Koning.  
Deze rekening is alleen bestemd om uw parochiebijdrage te betalen.
Wijzigingen gegevens: parochiebijdrage@christuskoning.nl 
Info kerkhoven: begraafplaats@christuskoning.nl of (040) 254 21 58
 
Wij houden onze parochie- en begraafplaatsadministratie graag actueel.  
Geef alle veranderingen door geboorte, verhuizing, overlijden e.d. door aan  
secretariaat@christuskoning.nl 

Kerken
•  Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 20: hoofdkerk
•  H. Caecilia, Dorpstraat 18: kapelfunctie

Mariakapellen
•  Onze Lieve Vrouw ter Eijk geopend van 9.00 tot 19.00 uur
•  Mariakapel H. Caeciliakerk geopend van 9.00 tot 17.00 uur
•  Mariakapel H. Willibrorduskerk geopend van 9.00 tot 17.00 uur 

www.christuskoning.nl  
facebook.com/pchristuskoning
@parochiechristuskoningveld8889

 
Uitzendingen via Lokale Omroep Veldhoven
KPN/XS4ALL 1373, Ziggo 40, Odido 797
Livestream via YouTube: @parochiechristuskoningveld8889


