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Voor veel mensen is Allerzielen meer aansprekend dan Allerheiligen. De herinnering
aan en de liefde voor onze overleden dierbaren is groot. Allerzielen is wel een dag
om te bidden voor alle overledenen opdat zij door ons gebed en door onze offers
tot de gemeenschap van de heiligen mogen toetreden. Die gemeenschap van alle
heiligen is het doel van onze schepping, het eeuwige leven in Gods heerlijkheid. Ook
wij hopen daar eens te mogen zijn.

Als iemand een straf krijgt opgelegd voor zijn overtredingen dan wordt er weleens
een alternatief voorgelegd: bv. een gevangenisstraf kan omgezet worden in een
geldboete of een taakstraf. Als het een geldboete betreft, dan kan iemand, die veel
van je houdt, zeggen: Ik zal een deel van je schuld overnemen. Dat is een offer dat
iemand voor je brengt.

Zo bidden wij voor onze overledenen. Wij brengen offers voor hen, opdat zij vrij-
komen van hun zondenschuld waardoor zij geheiligd worden. Dan zullen zij de
hemel binnen kunnen gaan. De hemel, Gods heerlijkheid, dat is het doel van ons
leven, daar zullen wij de gelukzaligheid mogen genieten.

Op verschillende manieren kunnen wij offers brengen voor onze overledenen. Wij
brengen een offer door bijzonder voor hen te bidden. We brengen het hoogste offer
voor hen door het Offer van Christus, in de viering van de Heilige Eucharistie, op
te dragen. Jezus Christus heeft immers zijn Bloed vergoten tot vergeving van onze
zonden. Dat is een misintentie. En we kunnen offers brengen door een goede daad,
een offer van naastenliefde te stellen.

In een offer geven we iets van onszelf. Een offergave
uit je overvloed is niet echt een offer. Een waarachtig
offer is een gave vanuit het hart. Door een offer te
brengen stel je ook een daad van bekering, van liefde,
om zelf te groeien in heiligheid. Want wij willen zelf
ook de gemeenschap der heiligen binnengaan. En
om ons te laten inspireren, ons hoop te voeden door
die gemeenschap van heiligen, vieren we eerst het
hoge feest van Allerheiligen, want ook wij hopen
daar eens te mogen zijn.

Frank As, pastoor




Het moet niet veel gekker worden. Soms
lijkt de wereld op zijn kop te staan. U
zult wel denken wat nu weer. Daarom
laten we vooraan beginnen. Jullie we-
ten dat mijn baasje een operatie heeft
ondergaan aan zijn schouder. Na een
sleutelbeenbreuk is er een plaatje inge-
zet met schroeven om de breuk te zet-
ten. En het herstel gaat voorspoedig.
Maar helemaal de oude is hij nog niet.
Veelal hoor ik van andere honden dat
het herstel na een operatie wel een jaar
kan duren.
Maar mijn baasje had last van het lit-
teken: stijf en hard. Toch maar even
naar de dokter en naar laten kijken.
Door de dokter doorgestuurd naar de
fysiotherapeut. Na de eerste keer daar
had mijn baasje iets voor mij om te
doen. De fysio had er naar gekeken
en was tot de conclusie gekomen dat
massage verlichting kon geven. Dan
is het ook duidelijk dat je regelmatig gemasseerd moet worden om een goed
resultaat te behalen. Dus had de fysio mijn baasje gezegd dat zijn partner de
massages maar moest doen.
In deze tijd is het dus niet meer algemeen bekend dat een priester niet getrouwd
is en dus geen partner heeft. Daarom had mijn baasje bedacht dat ik dat dan
maar moest doen. Dat ik die partner maar moest zijn. Dus: Twee keer per dag zijn
schouder masseren, of ik nu zin had of niet. Ik moet je zeggen: olie aan mijn
harige pootjes vind ik niet echt prettig. Dat gaat er echt moeilijk uit. Maar, zoals
mijn baasje ook altijd zegt, heeft elk nadeel ook een voor-
deel. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Het geeft mij
de gelegenheid om ook eens over mijn baasje heen te
lopen, in plaats van andersom. Nu mag ik een keer het
baasje zijn.

Met een kwispelende staart,

o0
..' Tobias
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Het woord Advent komt van het Latijnse Adventus, dat eenvoudigweg “komst” be-
tekent. Maar het is meer dan een feitelijk arriveren. Het woord ademt verwachting,
het gevoel dat iemand die je lief is onderweg is naar jou. Alsof je een stoel vrijmaakt,
het licht aandoet, je huis klaarmaakt voor de gast die komt. Zo bereiden wij in de
Advent onze harten voor op de komst van Christus.

Advent is een tijd van verlangen en hoop. We kijken terug naar Het Kind in de
kribbe van Bethlehem én vooruit naar de dag dat Christus terugkomt om alles
nieuw te maken.

Elke zondag van Advent groeit het licht:

Op de eerste zondag richt ons verlangen zich op Gods komst.

Op de tweede zondag worden we opgeroepen waakzaam te zijn en ruimte te maken.
Op de derde zondag klinkt midden in de donkerte vreugde (Gaudete: Verheugt u!).
Op de vierde zondag: alle kaarsen branden, het licht breekt volledig door.

De adventskrans met haar kaarsen laat ons die weg van donker naar licht zien.

Advent is niet alleen wachten, het is ook handelen. Dit jaar zet de Adventsactie
2025 zich in voor kinderen die vaak buitengesloten zijn, in Kameroen, Nicaragua
en India. Met steun voor onderwijs, zorg, schoon water en voeding wil de actie
hun toekomst openen. Zo mogen wij niet alleen verlangen naar het Licht, maar
zelf lichtdragers worden. Door gebed, inzet en gaven kunnen we Advent tastbaar
maken - een tijd waarin hoop niet alleen beloofd wordt, maar ook gedeeld. Meer
informatie over deze actie vindt u op pagina 24.



De hymne, de lofzang: ‘Gloria in Excelsis Deo’ - ‘Eer aan God in den hoge, wordt
niet gezongen in de dodenliturgie, dus ook niet met Allerzielen en ook niet op de
zondagen in de Advent en Veertigdagentijd. Op alle andere zondagen van het jaar,
op hoogfeesten en heiligenfeesten wordt die wel gezongen. Als Allerzielen op een
zondag valt, zoals dit jaar, wordt deze hymne dus ook niet gezongen. Waarom niet?

Het Gloria wordt dan niet gezongen, juist omdat het een loflied is. Deze lofzang
werd het eerst door de engelen boven de velden van Bethlehem gezongen. De
hymne werd gezongen om God te prijzen en om de geboorte van Jezus Christus
te vieren. Het is een lied van vreugde, het is de aankondiging van Gods triomf
over zonde, dood en duisternis.

De dodenliturgie en ook de Advent en de Veertigdagentijd zijn juist tijJden om
stil te staan bij onze zonden en dood. Het zijn momenten van duisternis. Op die
tijden hebben wij niets om te jubelen omdat wij onze zonden bewust geworden
zijn; en ook die van onze dierbare overledenen. In de Eucharistieviering beginnen
wij daarom eerst met het belijden van onze zonden. Daarna smeken wij de Heer
om ontferming. Wij kunnen alleen boete doen en bidden om Gods ontferming,
genade en barmhartigheid. Daar past dan geen lofzang bij. Dat is niet passend in de
context van verdriet en het gebed voor de vergeving van de zonden.

De liturgische functie om tijdens Advent en de Vasten het Gloria niet te zingen is
er voor ons, dat wij een liturgisch “seizoen van duisternis”, van bewustwording van
onze zonden gaan doorlopen.

De Veertigdagentijd gaat over in het Paasmysterie. De duisternis van zonden en
dood zal eindigen met de verkondiging van Gods definitieve heerschappij, zijn
machtige overwinning. Dat Pasen van de Heer begint in de Paaswake met het
inzetten van deze lofzang! De lof aan God wordt extra benadrukt met het luiden
van alle klokken, alle lampen gaan aan en alle kaarsen worden aangestoken. Dan
vieren wij de glorieuze overwinning op zonde en dood dat behaald is door de
verrijzenis van Jezus Christus. Hij alleen is de Heilige, Hij alleen is de Heer, Hij alleen
is de Allerhoogste. Aan Hem komt alle lof en eer toe, nu en altijd. Voor Hem gaan
alle registers open. Wij bidden in de dodenliturgie dat ook onze overledenen eens
die glorie mogen binnengaan door de vergeving van hun zonden.



Met ingang van 1 september 2025 is Joanna Gromala door
het bisdom benoemd als bestuurslid van de parochie.
Zij stelt zich hieronder voor.
Ik ben Joanna Gromala (43) en woon al vier jaar in Veldhoven.
Ik ben geboren in Polen en opgegroeid in Duitsland. Mijn
man Sebastian (46) en ik wonen al bijna 20 jaar in Nederland,
waar ook onze kinderen Helena (8) en Vincent (6) geboren
: zijn. Professioneel werk ik als B2B-verkoopster voor een inter-
nationaal bedruf waar ik me op verschillende vlakken ontwikkel en elke dag een
nieuwe uitdaging vind. Ook in de Parochie Christus Koning hebben we onze plek
gevonden. Daar help ik mee met de kinderwoorddienst. Wij zijn erg blij dat we
deel uitmaken van onze geweldige gemeenschap en proberen waar mogelijk
actief betrokken te zijn. In mijn vrije tijd proberen we zoveel mogelijk tijd samen
door te brengen als gezin, te genieten van elkaars gezelschap en samen dingen te
ondernemen. Ik hoop dat we in de toekomst als parochie verder zullen groeien en
dat veel gezinnen de weg naar ons zullen vinden.

Dit is het laatste bericht over
de herstelwerkzaamheden van
de begraafplaats H. Willibrordus.
De aannemer heeft de begraaf-
plaats H. Willibrordus opgeleverd.
Er bleken nog enkele kleine
punten te zijn die nog opge-
lost gaan worden. Het gras
(maar ook het onkruid) is nu
sterk genoeg om over te lopen.
Daarom kunnen de vakken A en
G weer betreden worden. Het
: - 2 Vak E (achter de calvarieberg)
wordt op zeer korte termijn geegallseerd zodat ook dit vak er weer goed bij ligt en
makkelijker is te onderhouden

Voor vragen kunt u zich wenden tot de begraafplaatsadministratie via:
begraafplaats@christuskoning.nl of secretariaat@christuskoning.nl.
Telefonisch is ook mogelijk op maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur via:
040-2532231.



Het parochiebestuur is zich ervan bewust dat op dit moment het onderhoud van
het kerkhof niet is wat het zou moeten zijn. De vrijwilligers, allen op hoge leeftijd,
hebben hun werkzaamheden neergelegd. Zij schoffelden wekelijks het onkruid
weg. Helaas is het niet haalbaar om dit door een bedrijf te laten doen. Momenteel
wordt er regelmatig gemaaid om het onkruid laag te houden. Maar ook u weet
dat, zeker met wat regen, het onkruid erg hard groeit.

We willen het kerkhof gaan vergroenen. Hiervoor wordt er op de paden en tussen
de graven gras ingezaaid. Dit gras kan dan regelmatig gemaaid worden waardoor
er minder onkruid zal gaan groeien. Het kerkhof zal er dan weer netjes uit gaan
zien. Dat heeft wel wat tijd nodig.

Vanaf 20 oktober zal de Christus Koningkerk in de steigers komen te staan. Aan
de verschillende daken moeten werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is het
vervangen van dakgoten, plaatsen van daklood, vervangen van de leien, houtrot
aanpakken. De steigers zullen rondom de kerk verplaatst worden naar de daken
waar dan aan gewerkt gaat worden. Sommige daken zullen met behulp van een
hoogwerker aangepakt worden. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 maanden
in beslag nemen. De parochie ontvangt voor grote onderhoudswerkzaamheden
aan de monumentale kerken voor een gedeelte van de kosten subsidie van het
restauratiefonds.

De vaste bezoekers van het parochiecentrum en de koffie na de zondagsmis zal
het niet ontgaan zijn dat er een nieuwe berging is geplaatst achter het parochie-
centrum. De berging die er stond bestond uit verschillende gedeeltes waarvan
sommige stukken dusdanig slecht werden dat het onveilig ging worden. Er is toen
gekozen voor een grotere nieuwe berging met ook een betere overkapping voor
de aanhanger van de parochie. Deze berging moet weer een behoorlijk aantal jaren
dienst kunnen doen.
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Afscheid Halina Shaban

Halina Shaban heeft met ingang van
1 september haar functie als boek-
houdster van de parochie neerge-
legd. Zij is in 2011 als vrijwilliger
de toenmalige boekhoudster gaan
ondersteunen. In 2016 heeft zij haar
opgevolgd als boekhoudster in dienst
van de parochie.

Naast de boekhouding heeft zij ook
een groot gedeelte van de begraaf-
plaatsadministratie op zich genomen.
Tijdens een informele bijeenkomst op
het parochiecentrum is er op pas-
sende wijze afscheid van haar ge-
nomen. Er wordt nu gezocht naar een
opvolg(st)er voor haar.

Afscheid Nora Denissen

Nora Denissen heeft met ingang van
1 oktober haar functie neergelegd. Ze
is sinds 2002 in dienst van de parochie.
Zij is begonnen als huishoudster bij
pastoor Donders. Na de fusie van de pa-
rochies in Veldhoven is haar taak gaan-
deweg veranderd. Behalve het schoon-
houden van het parochiecentrum en het
verzorgen van alle wasgoed werd ze ook
gastvrouw. Op maandag en vrijdag ver-
zorgde ze koffie voor de vaste koffie-
drinkers na de ochtendmis. Op alle da-
gen van de week konden alle vaste vrij-
willigers in en rondom de kerk en het
parochiecentrum erop rekenen dat de
koffie klaar stond. Ze ontving de be-
zoekers, nam misintenties aan en gaf een
luisterend oor aan iedereen die daar be-
hoefte aan had.

Tijdens een informele bijeenkomst in het
parochiecentrum is er op passende wijze
afscheid van haar genomen.




Hans Uyl die sinds 2017 de rol van hoofd-
koster op zich heeft genomen heeft te
kennen gegeven het stokje over te willen
dragen. Walid Talia, die ook al jaren actief is
als koster en acoliet, heeft zich bereid ver-
klaard om vanaf 1 augustus jongstleden
hoofdkoster te willen zijn.

Beste mede parochianen,

Graag publiceer ik hierbij de resultatenrekening van de Parochie Christus
Koning te Veldhoven over 2024. Ook nu weer is het gelukt het jaar af te sluiten
met een positief resultaat. Dit resultaat is echter door de herwaardering van
de beleggingspanden wel vertekend.

Mede door de herbestemming van een tweetal kerken, waardoor deze van kerkelijk
panden beleggingspanden zijn geworden en deze dus een hogere waarde krijgen
toebedeeld zijn de niet-reguliere baten met €. 650.561,00 in waarde gestegen.
Echter neemt dit niet weg dat wanneer deze herwaardering niet had plaats-
gevonden we nog altijd een positief resultaat zouden hebben behaald.

Belangrijk is het dat we ook in de toekomst een financieel gezonde parochie
blijven. Dit kunnen we bereiken door de verhuur van onze kerken en panden.
Ook uw steun is hierin van groot belang, daarom blijven we ook een beroep
doen op u als parochiaan. Wij zijn u dan ook erg dankbaar voor al uw inzet en
bijdragen ten behoeve van onze parochie, zodat we niet alleen nu maar ook
in de toekomst samen kerk kunnen zijn.

Voor vragen neem contact op met de penningmeester via
penningmeester@christuskoning.nl.

Léon van der Wielen
Penningmeester



Resultaatrekening 2024 voor publicatie
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BATEN 23

8%

Reguliere baten Eﬁ

Verworven baten € 346.656,00

Metto baten uit beleggingen €  28B8B3.00

Owerige baten € 44,649,00

Som reguliere baten €  680.188,00

Niet reguliere-baten

Boekwinsten € 2,00

Herwaardering beleggingspanden € 650.561,00

Koersresultaten € 13118100

Overige incidentele baten [ 2.185,00

Som niet-reguliere baten €  783.929,00

TOTAAL BATEN € 1.464.117,00

LASTEN

Reguliere lasten

Organisatiekosten € 21.602,00

Persponskosten € 15513300

Kerkelijke gebouwen €  B83.839,00

Erediensten € 27.746,00

Pastoraat € 26.224,00

Vrijwillige en verplichte bijdragen € 51,478,00

Som reguliere lasten €  366.022,00

Niet-reguliere lasten

Groot onderhoud kerkelijke gebouwen € 39.632,00

Groot onderhoud beleggingspanden € 58.060,00

Groot onderhoud begraafplaatsen € 2.944,00

Overige incidentele lasten € 14.548,00

Som niet-reguliere lasten €  115.184,00

TOTAAL LASTEN €  481.206,00

RESULTAAT 2024 € 98291100




Op 15 augustus mochten wij in onze parochie samen
het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren.
Na de feestelijke meditatieviering door de hulpbis-
schop Mgr. Mutsaerts trok er een mooie processie
door de straten rondom de Christus Koningkerk in
Veldhoven. Het Mariabeeld en vele attributen, wer-
den gedragen door de bruidjes en dragers begeleid
door gebeden en gezangen, terwijl velen uit de ge-
meenschap meeliepen.

Ik had de vreugde om samen met mijn twee kinde-
ren mee te lopen. Het was bijzonder om hen te zien
meebeleven hoe ons geloof niet alleen in de kerk,
maar ook zichtbaar op de straten van ons dorp
wordt uitgedragen. Voor jong en oud was het een
moment van verbondenheid: samen bidden, zingen
en getuigen van onze liefde voor Maria, die ons altijd naar haar Zoon leidt.

Het was een eenvoudige maar diepe ervaring die ons als gezin dichter bij de
parochiegemeenschap en bij het geloof bracht. Moge deze jaarlijkse processie ons
blijven herinneren aan de hoop op de hemel, waarin Maria ons is voorgegaan.

Dany Khayat

Zaterdag 13 september was er een landelijke misdienaarsdag in Oudenbosch.
Drie van de jongere misdienaars, Julian, Rafaél en Leo, zijn hier naar toe geweest.
Twee van hen hebben een kort verslag geschreven.




De landelijke misdienaarsdag was voor mij echt een hele mooie dag. Toen ik aan-
kwam zag ik meteen hoeveel jongeren er waren die net als ik misdienaar zijn. Dat
gaf mij een goed gevoel, want het liet zien dat we samen een grote gemeenschap
vormen. We begonnen de dag met een Eucharistieviering in de basiliek, met maar
liefst 450 misdienaars! Het was heel plechtig maar ook vrolijk en ik voelde me dicht
bij God. Daarna gingen we naar Fidei Arti, waar we uitleg kregen over wat we die
dag gingen doen. In groepen liepen we daarna door Oudenbosch en deden we
verschillende activiteiten. Het was leuk om samen bezig te zijn en ondertussen
ook nieuwe mensen te leren kennen. We konden lachen, maar ook praten over ons
geloof en onze ervaringen. Het meest bijzondere die dag was dat we aan het einde
baden, zongen we samen en werden we gezegend met een reliek van de Heilige
Carlo Acutis. Ik ging blij en dankbaar naar huis.

Rafaél

“Als je mij wilt dienen, volg mij dan. Mijn dienaren zullen zijn waar ik ben.
Als je mij dient, zul je eer krijgen van de Vader.”
Joh.12:24

Op 13 september zijn wij Leo, Julian, Rafaél en de vader van
Julian naar Oudenbosch geweest voor de misdienaarsdag. Wij
gingen met de auto van de vader van Julian. Wij vertrokken
om half negen en zijn aangekomen om kwart voor tien.
Daarna zijn we naar de Fidei et Arti gegaan (een zaaltje) voor
het woord van welkom en daarna gingen alle misdienaars en
dus ook wij omkleden. We hebben de processie gevormd om
naar de Basiliek te gaan met alle 450 misdienaars van heel
Nederland. De processie stond al klaar toen we de klokken
hoorden luiden voor de Mis. Om kwart over elf begon de Mis
: in de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara.

De hoofdcelebrant van de Mis was bisschop Johannes Wilhelmus Maria Liesen. Hij
is de bisschop van Breda en ook was er Mgr. Herman Woorts hulpbisschop van het
aartsbisdom van Utrecht ook kwamen er ongeveer 10 diakens, 15 tot 25 priesters en
ook begeleiders en acolieten van heel Nederland ongeveer 500 mensen. Het was de
grootste Eucharistieviering die ik ooit heb gezien en gehoord.

Leo



Zondag 28 september heeft het Broekwegkoor haar 50 jarig jubileum gevierd. Het
koor staat onder leiding van dirigente Ine van Beek. Piet Zeegers begeleidt het koor
op het orgel. Ze hebben de Eucharistieviering van 10.00 uur opgeluisterd. Pastoor
As had een speciaal woord van welkom voor Mieke van Keulen die als enige koorlid
vanaf het begin bij het koor betrokken is. Helaas kon Mieke niet meer meezingen.
Ook Octaaf Hense werd apart welkom geheten, naast koorzanger is hij ook heel lang
dirigent geweest van het koor. Wegens omstandigheden kon hij niet meezingen.

Na de sfeervolle Eucharistieviering ontving Mieke een boeket rozen en een beeldje
van Onze Lieve Vrouw ter Eijck. Alle koorleden ontvingen een roos ter gelegenheid
van het jubileum. Er was nog een gezellig samenzijn in het parochiecentrum voor
de koorleden en genodigden.




Psalmen

In het tweede deel van de reeks over de psalmen gaan we stil staan bij het eerste
deel van de psalmen. Het eerste deel bevat hoofdstuk 1 tot en met 41; Deze keer is
psalm één eruit weergegeven en vragen tot reflectie vermeld.

Psalm 1

1. Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de
schenders geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters;

2. die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit, zijn wet overpeinst dag en nacht.

3. Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt, die vrucht draagt in het seizoen;
zijn gebladerte zal niet verdorren. Tot ontplooiing komt al wat hij doet.

4. Hoe anders de bozen! Zij zijn als het kaf: de wind blaast het weg.

5. Zie, geen boze bestaat het gericht, geen schender de raad der rechtvaardigen.

6. Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, doch het pad van de bozen breekt af.

Hoe we dit interpreteren is dat het belangrijk is om vertrouwen in God te hebben,
te leven conform de wetten van God. Als we vertrouwen houden in God en leven
volgens zijn wetten zullen er onuitputtelijke bronnen zijn om ons te helpen op
onze levensweg. Welke moeilijkheden ook op onze wegen komen, we mogen ver-
trouwen houden in God. De goddelozen zullen geen eeuwig leven hebben.

« Wat doet deze tekst met je?
« Wat raakt je in deze tekst?
« Hoe wil je deze psalm toepassen in jouw leven?




De naam van onze parochie en
de hoofdkerk is Christus Koning.
Dit verwijst naar het Hoogfeest
Christus Koning van het Heelal.

Dit Hoogfeest is eigenlijk nog vrij
jong. Het bestaat pas een eeuw.
In 1925 (dit jaar dus 100 jaar
geleden) stelde Paus Pius XI dit
feest in, in 1926 werd het voor
het eerst gevierd. Het was toen
de tijd dat het secularisme en
atheisme opkwamen en als op-
lossing werden gezien voor de problemen van de samenleving. Paus Pius XI wilde
met dit Hoogfeest duidelijk maken dat Christus uiteindelijk koning is over ons allen.

Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden
onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.
Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. Maar wanneer Hij zegt:
“Alles is onderworpen,” dan natuurlijk met uitzondering van Hem die alles aan
Hem onderworpen heeft. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal
ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp,
opdat God zij alles in alles.
1 Korintiérs 15, 25-28

Het feest werd op de kalender gezet op de laatste zondag van oktober. Dit is altijd
vlak voor Allerheiligen. Hierdoor werd de heerlijkheid van Christus over alle mensen
gevierd en dat het Christus is die alle mensen tot het eeuwige geluk roept, voordat
we de glorie van alle heiligen vieren.

Met alle veranderingen in de liturgie in het Tweede Vaticaans Concilie werd de naam
veranderd van Christus Koning naar Christus, Koning van het Heelal. Ook kreeg dit
feest een nieuwe plaats. Het wordt nu gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Niet alleen een grote afsluiter, maar ook een vooruitblik op de Advent die de
week erop begint. De Advent, een uitkijken naar de komst van Christus op het einde
der tijden. Die het al in alles regeert.

Ook wij mogen met dit feest vieren dat Christus onze koning is. Niet alleen van ons
eigen ik. Maar ook van alle mensen en van de hele schepping. Dat mogen we vertellen
en vieren ook buiten onze huiskamers of in de kerk.



Heiligenbeelden in de Christus
Koningkerk H. Aartsengel Michaél

In deze editie van het parochieblad stellen we
u de 2e heilige voor uit onze kerk.

Het beeld van de Heilige Aartsengel Michaél
bevindt zich boven de ingang bij de kapel naar
de kerk. De feestdag van de Aartsengel Michaél
is 29 september.

Michaél is de bekendste onder de engelen.
Aartsengel Michaél (Sint-Michiel) komt voor in
zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In
het boek Daniél 10: 13 wordt deze Aartsengel
beschreven als “de voornaamste der vorsten en
de beschermer van het vrome Israél”. Daarbij
wordt Michaél ook genoemd in de volgende
boeken: Judasbrief en in het boek Openbaring.

Michaél wordt gerekend tot de hemelse rang-
orde der aartsengelen. Een aartsengel is een
leidinggevende gezant van God die een be-
langrijke rol in de verlossing van de mensheid
speelt.

De naam Michael betekent: Wie is als God

Michaél is de patroon van de wapendragers, en vanwege zijn weegschaal ook die
van de bakkers, de weegmeesters en de apothekers en verder van de ambulanciers,
de artiesten, de bankiers, de stervenden, de kruideniers, de paramedici, de zieken,
de armen, de zwaardsmeden, de ruiters, de soldaten, de politiemannen, de hoeden-
makers, de blik- en tingieters, de wagenmakers, de radiomechanici, de snijders, de
glazenmakers, de steenhouwers en de schilders.

Michaél wordt afgebeeld als engel (mens met vleugels) in ridderuitrusting, vaak
met helm, (vlammend) zwaard, lans en schild; vaak doorboort hij met zijn lans of
speer de draak onder hem. De Aartsengel Michaél kan opgeroepen worden voor
alle zaken die te maken hebben met carriere, sport, persoonlijke financién, ambitie,
bureaucratie, officiéle zaken en de gezondheid van het fysieke lichaam. Daarbij is
Michaél een genezende engel.




Heilige Aartsengel Michaél,

verdedig ons in de strijd,

wees onze bescherming

tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig

dat God hem zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen

over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht

in de hel terug.

Amen.

Het katholieke geloof in de Lage Landen. Een rondleiding.

Een uitgebreide en toch beknopte inleiding op het ka-
tholieke geloof. Zo kan je dit boek van pastoor Jan Jaap
van Peperstraten dat dit jaar uitgekomen is beschrijven.
In 316 pagina’s neemt hij de lezer mee op een reis door
de Bijbel, een overzicht van wat we geloven en vieren,
rituelen, organisatiestructuur en een uitgebreide maar
toch beknopte geschiedenis van het Katholieke geloof in
ons eigen land. Omdat dit natuurlijk maar weinig woorden
zijn voor de grote rijkdom van ons Rooms Katholieke ge-
loof, gaat hij soms een beetje kort door de bocht. Toch
geeft het een mooie inkijk en is het zeker de moeite waard
om te lezen. Al is het maar voor de interessante weetjes
en de pastorale inkijk die hij geeft. Want weet u bijvoor-
beeld waarom we op onze tweede Kerstdag niet een
Kerstevangelie lezen maar het verhaal van de eerste martelaar, de heilige Stephanus?

Of wat de Kerk bedoelt met de lokale kerk? (Hint: het is niet de parochiegemeenschap.)
Het boek is via de gewone boekhandels of digitaal te bestellen (paperback of
ebook). Bent u minder van het lezen en meer van het luisteren? Er is inmiddels een
luisterboek in ontwikkeling.



1 Zondag 2 november is het Allerzielen.
Bl Dan worden de overledenen herdacht.
Pastoor As en kapelaan Beekman gaan
op die dag de graven op de kerkhoven
zegenen. Aansluitend aan de Eucha-
ristieviering van 10.00 uur worden de
graven op het kerkhof Lambertus ge-
* zegend. Om 11.30 worden de graven
op het kerkhof H. Caecilia gezegend.
De graven op de kerkhoven St. Jan de
Doper en H. Willibrordus worden om
12.30 uur gezegend.
De priester zal eerst een algemeen
gebed uitspreken. Als u daarna bij het
graf van uw dierbare gaat staan, komt
de priester dat graf zegenen.

Foto: Rajiv Bajaj, Unsplash

Voor alle heiligen in de heerlijkheid,
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd.

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.

Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest.
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Spreekwoorden en gezegden

Met je talenten woekeren.
Waar: Matthes 25, 14-30

En degene die de vijf talenten ontvangen
had, kwam en bracht nog vijf talenten bij
hem, en zei: “Heer, vijf talenten hebt u mij
gegeven, zie, nog vijf talenten heb ik aan
winst gemaakt.” Zijn heer zei tegen hem:
“Goed gedaan, goede trouwe dienaar,
over weinig bent u trouw geweest, over
veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de
vreugde van uw heer.”

Betekenis: Je talenten zo goed mogelijk inzetten.

Opbrengst collectes

MIVA collecte € 540,00

Collectes

Deurcollecte Missiezondag

In het weekend van 18 en 19 oktober is de deur-
collecte voor missiezondag. Het motto voor deze
zondag is: “Missionarissen van Hoop onder de
Volken”. Het herinnert individuele christenen en
de hele Kerk, dat wil zeggen de gemeenschap
van gedoopten, aan onze fundamentele roeping
om boodschappers en bouwers van hoop te zijn
in navolging van Christus.




Op het feest van Christus Koning zal voor de
laatste keer een collecte worden gehouden
voor broeder Gerard Groenen in Brazilié.
Broeder Gerard Groenen is sinds enige tijd
opgenomen in het verzorgingstehuis van
de Oblaten in Sao Paolo, vanwege zijn ziekte
Parkinson. Als zodanig is broeder Gerard
Groenen helaas niet meer in staat om zelf-
standig projecten te begeleiden. Broeder
Gerard Groenen heeft zelf aangegeven te
stoppen met de financiéle bijdrage voor
het goede werk, waar hij zich al die jaren
voor in heeft gezet.

Vanwege zijn gezondheid, zal broeder Gerard
Groenen niet meer in Nederland terug-
keren en uiteindelijk in Sao Paolo begraven
worden. Voor zowel broeder Gerard, als zijn
familie, is dit een erg vervelende en pijnlijke
situatie.

Namens de parochie Christus Koning, be-
dank ik Broeder Gerard voor zijn enorme
inzet bij de bouw van talloze waterputten,
het opzetten van moestuinen en de onder-
steuning en opvang van priesterstudenten.
Aangezien broeder Gerard Groenen de laatste Veldhovense missionaris is, die de
parochie Christus Koning heeft ondersteund, wil het parochiebestuur doorgaan met
de ondersteuning van nieuwe projecten.

Jarenlang heeft de MOV groep, Missie Ontwikkeling en Vrede, in dienst van de
parochie Christus Koning, zich ingezet voor de financiéle ondersteuning van pro-
jecten van de Veldhovense missionarissen, in de zogenaamde Derde Wereld Landen
Brazilié, India, Haiti en Papua New Guinea.

Ook al is aan deze goede doelen nu een einde gekomen, de parochie Christus
Koning wil doorgaan met de ondersteuning van nieuwe projecten. Aangezien ar-
moedebestrijding, scholing van jongeren, gezondheidszorg en het zichzelf kunnen
voorzien in het levensonderhoud van de minstbedeelden, in principe het uitgangs-
punt is, zijn voorstellen van projecten van harte welkom. Deze kunt u kenbaar maken
via het secretariaat van de Christus Koningkerk.

Onze gedachten gaan uit naar broeder Gerard Groenen en de parochianen van de
Christus Koning parochie, zullen broeder Gerard geestelijk blijven steunen.

Jan Verhagen



Adventsactie

Koester een kind, bouw mee aan morgen
Overal ter wereld groeien kinderen op die niet
de kansen krijgen waar ze recht op hebben.
Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan.
Omdat ze anders zijn. Omdat hun familie in
de marge leeft en omdat iedere dag een strijd
is om te overleven.

Kinderen aan de zijlijn

Met deze Adventsactie willen we stilstaan bij
juist deze kinderen. Sommigen hebben een
lichamelijke of geestelijke beperking, anderen
trekken rond met hun families zonder vaste
verblijfplaats of leven in extreme armoede.

Onderwijs en begeleiding in Kameroen

In het straatarme noorden van Kameroen zijn bijna geen voorzieningen voor kin-
deren met een beperking. Ze worden vaak actief buitengesloten en blijven nood-
gedwongen thuis. stichting Bethlehem zorgt voor toegang tot onderwijs, voor medi-
catie en behandelingen.

Water en groente in Nicaragua

Gebrek aan water is een van de belangrijkste oorzaken van honger en ziekte op het
platteland van Chinandega, Nicaragua. De aanleg van een waterput en moestuinen
bij de basisscholen helpt de gezondheid van kinderen en hun families verbeteren.

Scholing voor Nomadenkinderen in India

In India leven 15 miljoen nomaden. De mees-
ten zijn analfabeet en hebben geen vast werk.
Hun kinderen gaan bijna niet naar school. Een
van de belangrijkste programma’s is overbrug-
gingsonderwijs in speciale scholingscentra. Het
bereidt de kinderen voor op regulier onderwijs.

ADVENTSAC IE

FEM CAMPAGHE VAN YASTEHACTE
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Vanuit de parochie Christus Koning, is tot op heden jarenlang kleding ingezameld
voor Caritas in Uden. Aanvankelijk vond de kledinginzameling plaats in de maand
mei en sinds kort ook in november.

De Stichting Caritas beschikt in Uden over de voormalige Pius X kerk, voor de opslag
en het uitsorteren van de ingezamelde kleding en de overige goederen zoals speel-
goed, rollators, dekbedden, schoenen en kruisbeelden.

De gemeente Uden laat de Pius X kerk binnen enkele maanden slopen, voor de
bouw van nieuwe appartementen. Verder heeft de gemeente Uden nog geen ver-
vangbare ruimte aan de Stichting Caritas aangeboden, waardoor het niet mogelijk is
om in november voor Caritas kleding in te zamelen.

Hopelijk ontvangt de Stichting Caritas in de loop van 2026 een nieuwe locatie, zo-
dat de ruim 25 vrijwilligers, zich kunnen blijven inzetten voor het sorteren van de
kleding, bestemd voor de goede doelen in Oekraine, Roemenié en overige landen
en instellingen, die de kleding goed kunnen gebruiken.

Ik heb informatie ingewonnen over mogelijke alternatieven om toch in november
kleding te kunnen inzamelen.

Kledingbanken sorteren de binnengekomen kleding. Goed bruikbare kleding wordt
tijdelijk opgeslagen en wordt vervolgens in de winkel uitgestald. De gemeente heeft
een lijst met personen, die 3x per jaar in aanmerking komen om gratis kleding uit
te zoeken. De kledingbanken in Eindhoven en Deurne hebben een overschot aan
kleding en kunnen geen grote partijen kleding ontvangen. Hooguit enkele zakken.
Bij de Jacobushoeve in Vessem kan kleding worden afgegeven, echter in kleine
hoeveelheden. De ingezamelde kleding wordt in de winkel verkocht en de op-
brengst daarvan gaat naar goede doelen.

Het Leger des Heils heeft op allerlei plaatsen in Nederland inzamelpunten voor
kleding. Goede kleding wordt verkocht in ReShare winkels, zoals in Eindhoven en
Breda. Wellicht gaat een gedeelte van de opbrengst naar het Leger des Heils.

Geen van bovengenoemde alternatieven zijn geschikt om een tweetal redenen. Er
kunnen geen grote partijen kleding in één keer worden aangeleverd en de kleding
wordt verkocht. De doelstelling van de kledinginzameling van de parochie Christus
Koning is, dat de ingezamelde kleding ten goede komt aan mensen, die geen geld
hebben om kleding te kopen. Aangezien er op dit moment geen goede bestemming
is voor in te zamelen kleding, gaat de inzameling in november niet door. Hopelijk
kunnen we volgend jaar bij een nieuw inzamelpunt van Caritas in Uden terecht.

Mocht u een geschikt alternatief hebben, dan kunt u dat melden bij het secretariaat
van de Christus Koning parochie.

Jan Verhagen



Dit jaar wordt er voor de eerste keer in Veldhoven het licht-
festival GLOW georganiseerd. Van 8-15 november tussen
18:30 en 23:00 zijn er in Veldhoven-dorp ongeveer 8 licht-
kunstwerken te zien, waaronder in en op de Caecilia-kerk.
Bezoekers kunnen een route wandelen van ongeveer drie
kwartier. Het doel van GLOW is mensen verbinden van alle
leeftijden, de route is een plek waar bezoekers elkaar ont-
moeten. De kerk wordt van buiten aangelicht met een pro-
jectie van de Duitse kunstenaar Daniel Margraf. In de kerk
staat het kinderproject Droomstad van Veldhovense kunste-
naar Hugo Vrijdag opgesteld. Veel basisschool-kinderen
werkten in een educatie-programma vanaf september aan Droomstad waarbij ze
hun woonplek van hun dromen maken. Alle kinderen maakten kleurrijke tekeningen,
deze worden gedigitaliseerd en verwerkt in een lichtkunstwerk. Daarnaast maakt
groep 5/8 kleine droomhuisjes, deze worden tentoongesteld in de kerk. Bezoekers
kunnen dan door Droomstad wandelen.

Daarnaast worden er op het kerkhof langs het voetpad sculpturen geplaatst van
kunstenaar Manfred Kielhofner. Deze imposante sculpturen heten de ‘Guardians of
Time' De bezoekers van GLOW komen niet op het kerkhof, zij lopen er langs via het
wandelpad naast het kerkhof.

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is
een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk
die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke
dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en infor-
matie over verschillende onderwerpen. De kalender is be-
doeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk
op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief

s gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier
samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom
Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten
die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender is verkrijgbaar in het
parochiecentrum of in de sacristie. De kalender kost € 13,50.




Op 8 november geeft het Veldhovense Vocaal ensemble
Phoenix een bijzonder concert in de Caeciliakerk. Vivaldi’s
jubelende Gloria in D wordt als eerste ten gehore gebracht.
Daarna het verstilde The Lamb van Kim André Arnesens. Tot
slot kunt u genieten van een krachtige, moderne uitroep van
dank en blijdschap met het Te Deum van Arno ter Burg, de
dirigent van het vocaal ensemble en ook de componist van
dit stuk. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door
het M&bius ensemble uit Tilburg, samen met de solisten Ellen
Valkenburg (sopraan) en Liza Vjera-Lozica (mezzo-sopraan).

Tickets zijn €24,00, kinderen tot 12 jaar €12,00
via https://www.ticketkantoor.nl/shop/VEPhoenix

Op dinsdagavond 23 december, vlak voor het Kerstfeest, geeft Muziekvereniging
Sint Cecilia uit Oerle, samen met muzikale vrienden, een Kerstconcert in de Sint
Caeciliakerk in Veldhoven-Dorp. Oa met medewerking van koor Chant'Oers en Trio
Cantabile op piano, viool en zang, wordt een sfeervol concert gegeven voor een zeer
gevarieerd internationaal publiek. In een mooi aangelicht kerkgebouw, met inter-
nationale hapjes en drankjes, wordt een heel fijne Kerstsfeer gecreéerd. Dit zal mensen
in de juiste stemming samenbrengen, om het naderende Kerstfeest in te gaan.

& Chant Oers

Veldhovens




Diocesane dag

In het kader van het Heilig Jaar organiseert het bisdom van ‘s-Hertogenbosch op
zaterdag 25 oktober 2025 een feestelijke Diocesane Dag. Niet alleen in Rome, maar
ook in ons eigen bisdom willen we dit bijzondere jaar samen vieren. Het thema van
de dag sluit aan bij het thema van het Heilig Jaar: Pelgrims van Hoop.

Deze dag is er voor iedereen: gezinnen, kinderen, jongeren, volwassenen, samen of
alleen - kortom: alle gelovigen van het bisdom zijn van harte welkom. Het wordt
een dag van ontmoeting, bezinning, gebed én feestelijkheid, waarin we samen het
geloof vieren en onze verbondenheid als bisdom versterken.

Voor volwassenen zijn er zeven lezingen, gegeven door inspirerende sprekers die met
bezieling en deskundigheid vertellen over pelgrimage en/of het leven van heiligen.
Tieners en jongeren gaan hun eigen weg met een interactief programma rond de
jonge zaligen Chiara Luce Badano en Pier Giorgio Frassati wiens enthousiasme en
geloofskracht duidelijk hebben gemaakt dat heiligheid ook nu springlevend is.
Voor gezinnen met kinderen tot 14 jaar is er een speciaal familieprogramma met
creatieve activiteiten waar plezier en geloof elkaar ontmoeten. De dag wordt, na een
feestelijke processie, afgesloten in de kathedraal.

www.bisdomdenbosch.nl/
diocesane-dag-2025/
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Op 8 november openen om 12.00 uur de
deuren van de Schuilplaats in Ede voor
alweer een nieuwe Katholieke Jongeren-
dag; een inspirerende dag vol geloof, ont-
moeting en feest! Om 12.30 uur trappen
we samen af met het hoofdprogramma.

Foto: Ramon Mangold

We starten de dag door gezamenlijk de
Heilige Mis te vieren, gevolgd door een
afwisselend plenair programma. Na een
korte pauze kun je je onderdompelen in twee rondes boeiende workshops, waarin
verdieping, dialoog en persoonlijke groei centraal staan.

In de middag nemen we samen de tijd voor een Uur van Barmhartigheid, waar je écht
de gelegenheid hebt om God te ontmoeten. Waarna we genieten van een heerlijke
avondmaaltijd. En daarna? Tijd om elkaar écht te ontmoeten! In een ontspannen
setting gaan we met elkaar in gesprek over geloof en het leven.

We sluiten de dag niet zomaar af, maar knallend met een Praise Party verzorgd door
een sprankelende Katholieke liveband - een feest vol muziek, geloof en blijdschap!

Het programma duurt tot 21.30 uur, waarna het helaas alweer tijd is om terug naar
huis te gaan.

De hele dag kun je ook terecht op de infomarkt, waar allerlei Katholieke organisaties
zich presenteren. Zoek de gezelligheid op met een drankje of een goed gesprek.
Kom tot rust in de kapel waar de hele dag Aanbidding is.

Mis het niet!
Bestel snel je ticket en beleef deze onvergetelijke dag samen met honderden andere
katholieke jongeren uit het hele land!




Wellicht herken je dit: je hebt het gevoel dat je uitgegroeid bent uit de verschillende
jongeren-activiteiten, maar je wilt wel contact zoeken met leeftijdsgenoten in de
Kerk. Om elkaar te ontmoeten, om te praten over jou en je plaats in de wereld, in
je werk en in de kerk, je in het geloof te verdiepen of gewoon samen iets gezelligs
te ondernemen, waarbij het geloof ook z'n plek mag hebben. Vanuit die behoefte
worden al 25 jaar allerlei activiteiten georganiseerd. De eerstvolgende bezinnings-
dagen, georganiseerd door pastoor Otto, voor gelovigen van 30-60 jaar zijn van 14-16
november 2025 in Bezinningshuis “Regina Carmeli” in Sittard.

Meditaties over het boek van de Apocalyps. Het laatste boek van de H. Schrift zegt
iets over de moeilijkheden en vervolgingen die over de christenen kunnen komen,
maar laat ook zien dat God in alles het laatste woord heeft: een serieuze, maar ook
bemoedigende boodschap.

Inleider: Pastoor M. Otto, Limbricht

Begin: Vrijdag 14-11, 17.00

Sluiting: Zondag 16-11, 16.00 uur

Kosten: € 200,- ; korting mogelijk voor werklozen.

Opgave: Bezinningshuis ”Regina Carmeli” Kollenberg 2, 6132 AL Sittard,
Tel. 06-39459433, reginacarmelizrg@gmail.com.
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De rozenkransmaand is inmiddels halverwege. Deze maand mogen we heel speciaal
merken hoe mooi en goed het rozenkransgebed is. Je kunt het alleen bidden of
samen. Een kort tientje of een hoedje (een keer de kralenkrans rond). Het is een
mooi moment van rust op de dag. We kunnen ons dan even dichter bij God en onze
Moeder Maria weten.

Hierna zijn er meerdere grote feesten die mogen laten zien hoe groot Gods licht is
voor ons allemaal:

Allerheiligen (1 november): we vieren alle mensen die al gestorven zijn, maar
waarvan we nu weten dat ze echt bij God in de Hemel zijn. Mensen die in hun leven
heel dicht bij God waren of soms gestorven zijn voor het geloof in Christus.
Allerzielen (2 november): we denken aan alle mensen die gestorven zijn en van wie
we houden. We bidden voor iedereen die gestorven is en van wie we nog niet weten
dat ze bij God in de hemel zijn. Die van God hielden, maar eerst nog helemaal zuiver
moeten worden om echt helemaal in de grote Liefde van God te zijn.

Sint Maarten (11 november): de Heilige Martinus die zijn mantel in tweeén sneed
om aan een bedelaar te geven. Hij zag Christus en leerde anderen hoe je dicht bij
God en onze naasten kan zijn.

Christus Koning (23 november): laatste grote feest van dit jaar van de kerk. We
vieren dat Christus Koning is over alles en iedereen.

Sinterklaas (5 december): de grote kindervriend.

Zondag 21 september was de eerste familiezondag van het schooljaar. Het thema
was, heel toepasselijk, familie. Wie zijn familie? Is dat alleen je eigen gezin en familie?
Of misschien ook de familie van God op aarde. In onze parochie bijvoorbeeld. Of nog
groter, ook familie met de heiligen in de hemel.

Tijdens de kinderwoorddienst werd het evangelie gelezen over de slimme dienst-
knecht. Hoe ga je om met geld, met verantwoordelijkheid? Na de Mis was het tijd
voor koffie/thee/limonade. Het knutselen viel wat in het water omdat de kinderen
(terecht) veel liever in het zonnetje speelden. Met trouwe bezoekers én meerdere
nieuwe gezichten werd er heerlijk geluncht. De dag werd afgesloten met gezamenlijk
gebed en een speciale kinderzegen in de Mariakapel.

Gezegend kon iedereen weer heen gaan.
Hopelijk zien we iedereen, en meer, ook de volgende keer weer. Houdt dit parochie-
blad en de kindernieuwsbrief in de gaten voor de data en meer informatie.



Kinderwoorddiensten

Sinds dit schooljaar zijn er twee kinderwoorddiensten per maand. Deze zijn altijd
op de 1e en 3e zondag van de maand. We hopen zo dat het voor ouders en gezinnen
fijn is om regelmatig de Eucharistie mee te vieren.

Afgelopen maanden zijn er weer veel dingen besproken en geknutseld, en is er ook




Zaterdag: Je kwam aan. Je maakte je bed op en ging
naar de tent. De ouders gingen weg en je ging naar je deelgroep.

Zondag: Eerste keer ochtendgymnastiek. Je ging rekken en strekken en toen was
het ontbijt. In de middag kreeg je je kampshirt. Je ging naar je spelgroep (1, 2, 3,
4,5,6,7) en je deed levend cluedo. Je ging naar de mis, en in de avond was er een
groot spel. Voor de kinderen van 7, 8 en 9 jaar was dat het smokkelspel. En voor de
kinderen van 10, 11 en 12 jaar was dat levend stratego.

Maandag: De ochtendgymnastiek was een spel. Na het ontbijt was de lofprijzing.
Het middagspel was in een groot bos, je moest een hut bouwen en toen moest je
een soort van levend catan spelen. In de avond gingen de kinderen van 10, 11 en 12
het smokkelspel spelen. En de kinderen van 7, 8 en 9 jaar gingen levend stratego
spelen.

Dinsdag: De ochtendgymnastiek was weer een spel. Het middagspel was: plens-
middag en in de avond was er een kampvuur. En de kinderen van 7, 8 en 9 jaar gingen
na een tijdje naar de Mariagrot en de kinderen van 10, 11 en 12 jaar gingen weer-
wolven, en daarna naar de Mariagrot.

Woensdag: De ochtendgymnastiek was weer een spel. Na het ontbijt was de lof-
prijzing. Na de lunch waren er workshops, er waren 2 rondes. De kinderen die met
de musical mee wilden doen konden oefenen. En in de tweede ronde konden ze iets
anders doen, en je kon ook auditie doen voor de bonte avond. In de avond was de
bonte avond.

Donderdag: Het was de laatste dag. De kinderen die met de musical mee wilden
doen moesten oefenen. Toen kwamen de ouders. We gingen samen lunchen. Daarna
speelden we de musical en we gingen naar huis.




CD-tip

Deze zomer heeft de gemeenschap Emmanuel een tweede kinderCD uitgebracht:
Hij kent mij 2. Deze staat vol met christelijke liedjes.

Via de link kom je op de pagina waar je zowel CD’s kan bestellen, de Youtube video'’s
kan zien, teksten kan downloaden of zelfs partituren kan aanschaffen:

sl https://www.emmanuelnederland.nl/muziek/
Jt‘r:p\‘
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Adventsproject

Net als afgelopen jaren zal er dit jaar in de Adventstijd elke zondag een kinder-
woorddienst zijn. Er is een overkoepelend project, waar de kinderen elke week een
klein stukje verder in gaan. Het is natuurlijk leuk om alle zondagen mee te doen,
maar ook als je maar 1 of 2 zondagen kan, kan je prima aanhaken.

Voor in de agenda:

Kinderwoorddiensten: 19 oktober, 2, 16, en 30 november, 7, 14 en 21 december,
tijdens de H. Mis van 10.00u.

Gezinsdag: 16 november

Gezinsviering Kerstavond: 24 december 19.00 uur.

Facebookgroep voor gezinnen

Naast een app voor de gezinnen van de parochie is er nu ook een officiéle Facebook-
groep. Hierin staan niet alleen belangrijke data, maar kunnen we ook makkelijk andere
dingen delen. Denk aan kleurplaten, puzzels en liedjes. Ook kan je er zelf vragen
stellen die je hebt. We hopen dat we zo met veel ouders uit de parochie samen nog
meer ons geloof kunnen beleven.

De kinderen van Christus Koning Parochie in Veldhoven

i Groeps GPrhvild - 18 hachan ety




Wel & Wee

Overledenen
Als geloofsgemeenschap hebben
we afscheid genomen van:

Dennis Heugen 17 jaar

Fien Verschuijten-van Doleweerd 86 jaar
Ronny Cairo 71 jaar
Jan Scholte 92 jaar

Jolanda Spaninks 100 jaar
Jack Groos 73 jaar
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Het volgende parochieblad verschijnt voor 13 december 2025. De kopij hiervoor kan
tot zondag 16 november worden ingediend via parochieblad@christuskoning.nl.
De redactie houdt zich het recht voor de kopij al dan niet te plaatsen dan wel aan
te passen.

20.00 uur in het parochiecentrum
30 oktober, 20 november, 11 december

tijdens Eucharistievieringen om 10.00 uur
19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 7 december, 14 december,
21 december

16 november

18 en 19 oktober Missiezondag
22 en 23 november Broeder Gerard Groenen
13 en 14 december Adventsactie

De Eucharistieviering van zondag 10.00 uur wordt ook uitgezonden via de Lokale
Omroep Veldhoven (zie colofon).
Alle Eucharistievieringen worden uitgezonden via de livestream (zie colofon).

De Eucharistievieringen van dinsdag en donderdag 19.00 uur worden uitgezonden
via Radio Maria.



Liturgische kalender

Doordeweekse vieringen

Maandag, vrijdag en zaterdag om 9.00 uur (met maandag en vrijdag koffie
na de Eucharistieviering).

Dinsdag, woensdag en donderdag om 19.00 uur.

Donderdag vanaf 18.15 uur uitstelling van het Allerheiligste met aansluitend
bidden van het rozenhoedje.

Rozenhoedje in oktober
In oktober wordt op doordeweekse dagen een half uur voor aanvang van de
Eucharistieviering het rozenhoedje gebeden.

Maandelijkse vieringen Christus Koningkerk
Op de laatste dinsdag van de maand na de Eucharistieviering: bidden van het rozen-
hoedje voor de bescherming van het ongeboren leven en de heiliging van het leven.

Maandelijkse viering in de kapelkerk
1e dinsdag van de maand 9.30 uur H. Caeciliakerk (met na afloop koffie).

Internationale vieringen

1e en 3e zaterdag van de maand om 15.30 uur Eucharistieviering in het Koreaans.
2e zondag van de maand om 15.00 uur Engelstalige Eucharistieviering voor de
Filipijnse gemeenschap.

4e zondag van de maand om 15.00 uur Eucharistieviering (in Syro-Malabar rite)
in Malayalam taal.

Sacrament van Boete en verzoening
Zaterdag na de Eucharistieviering van 9.00 uur: gelegenheid om te biechten.

Eucharistievieringen met Kerstmis

Zaterdag 20 december 14.00 tot 16.00 uur extra gelegenheid om te biechten

Woensdag 24 december 19.00 uur Gezinsviering in de Christus Koningkerk
21.00 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk
21.00 uur Eucharistieviering in de H. Caeciliakerk

Donderdag 25 december 8.30 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk
10.00 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk
met medewerking van het Broekwegkoor

Vrijdag 26 december 10.00 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk




Liturgisch rooster

25e zondag door 27 sept | 19.00
het jaar

z0 28 sept 8.30

z0 28sept | 10.00 | Broekwegkoor

26e zondag door za 4okt | 19.00 | Kerkwijding Christus Koningkerk
het jaar
z0 5 okt 8.30
z0 5okt | 10.00 KWD
27e zondag door za 110kt | 19.00
het jaar

z0 12 okt 8.30

z0 120kt | 10.00

28e zondag door za 180kt | 19.00 | Deurcollecte Missiezondag
het jaar

z0 19 okt 8.30 | Deurcollecte Missiezondag

z0 190kt | 10.00 | KWD/ Deurcollecte Missiezondag

29e zondag door za 250kt | 19.00
het jaar

z0 26 okt 8.30

z0 260kt | 10.00 | Broekwegkoor

Allerheiligen za 1 nov 9.00
za Tnov | 19.00
Allerzielen z0 2 nov 8.30

zo 2nov | 10.00 | Selster Dameskoor/KWD




Kerkwijding 8nov | 19.00
Lateraanse Basiliek
z0 9 nov 8.30
z0 9nov | 10.00 | Byzantijns Koor
33e zondag door za 15nov | 19.00
het jaar
z0 16 nov 8.30
% 16nov | 10.00 Gezmsdag / KWD / presentatieviering
communicanten
Christus Koning van za 22nov | 19.00 | Deurcollecte Broeder Gerard Groenen
het heelal
z0 23 nov 8.30 | Deurcollecte Broeder Gerard Groenen
Broekwegkoor /
z0 23nov | 10.00 Deurcollecte Broeder Gerard Groenen
1e zondag van za 29nov | 19.00
de Advent
z0 30 nov 8.30
z0 30nov | 10.00 | KWD
2e zondag van za 6dec | 19.00
de Advent
z0 7 dec 8.30
z0 7dec | 10.00 | KWD
3e zondag van za 13dec | 19.00 | Adventsactie
de Advent / Gaudete
zondag z0 14dec | 830 | Adventsactie
z0 14dec | 10.00 | KWD/Adventsactie




Pastorale noodlijn voor urgente situaties: 06 10 47 52 26

Pastoor As, (040) 282 70 68, fas@christuskoning.nl
Kapelaan Beekman, (040) 205 13 50, jbeekman@christuskoning.nl

Pastoor Frank As (voorzitter), Léon van der Wielen (penningmeester), Mathijs Stertefeld (ICT),
Huub van Oorschot (Vastgoed), Joanna Gromala (bestuurslid) Kitty Tholen (ambtelijk secretaris).
Contact via het parochiecentrum (zie onder) of bestuur via bestuur@christuskoning.nl of
penningmeester via penningmeester@christuskoning.nl

Redactie: redactieleden (zij zijn bereikbaar via parochieblad@christuskoning.nl)
Vormgeving: Birgitta de Jonge

Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31

secretariaat@christuskoning.nl

Open: ma/di/woe/do/vrij van 9.30 tot 12.00 uur

Algemeen bankrekening: NL89 RABO 0153 6047 43 t.n.v. Parochie Christus Koning.

Deze rekening is voor alle betalingen met uitzondering van de parochiebijdrage.
Parochiebijdrage: bankrekening NLO2 RABO 0308 2943 43 t.n.v. Parochie Christus Koning.
Deze rekening is alleen bestemd om uw parochiebijdrage te betalen.

Wijzigingen gegevens: parochiebijdrage@christuskoning.nl

Info kerkhoven: begraafplaats@christuskoning.nl of (040) 254 21 58

Wij houden onze parochie- en begraafplaatsadministratie graag actueel.
Geef alle veranderingen door geboorte, verhuizing, overlijden e.d. door aan
secretariaat@christuskoning.nl

« Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 20: hoofdkerk
» H. Caecilia, Dorpstraat 18: kapelfunctie

» Onze Lieve Vrouw ter Eijk geopend van 9.00 tot 19.00 uur
«+ Mariakapel H. Caeciliakerk geopend van 9.00 tot 17.00 uur
» Mariakapel H. Willibrorduskerk geopend van 9.00 tot 17.00 uur

www.christuskoning.nl
@ facebook.com/pchristuskoning
@ @parochiechristuskoningveld8889

KPN/XS4ALL 1373, Ziggo 40, Odido 797
Livestream via YouTube: @parochiechristuskoningveld8889



