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  Beste kinderen en ouders,  
Via deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van 
wat er in onze parochie de komende tijd gaande is voor 
kinderen. 

 

 

  

  

Kinderwoorddiensten 

Als jullie deze kindernieuwsbrief krijgen is het Kerstmis of net Kerstmis geweest. 

Voorafgaand aan Kerstmis zijn er 4 zondagen achter elkaar kinderwoorddiensten 

geweest om je voor te bereiden op Kerstmis.  

In het nieuwe jaar is er weer iedere 1e en 3e zondag van de maand een 

kinderwoorddienst. In januari is dat op 4 en 18 januari. 

Op zondag 4 januari vieren we de ‘Openbaring des 

Heren’, ook wel Drie Koningen. De kerk viert het feest 

van het bezoek van de Wijzen uit het Oosten die bij 

de stal komen. De wijzen uit het oosten waren geen 

joden. Op dit feest vieren we dat Jezus niet alleen 

gekomen is voor het joodse volk maar voor alle 

mensen, ook voor niet-joden. Deze zondag is daarom 

het grote Feest van de Openbaring van Jezus aan alle 

niet-joden. In Rusland wordt dit als het grote Feest 

gevierd in plaats van Kerstmis. Met Kerstmis komen de herders, joden, bij de stal. Op 

dit Feest komen de wijzen, heidenen, bij de stal.  

 

Jezus, is Emmanuel, Hij is God met ons, Hij is gekomen voor alle mensen. Hij is 

gekomen om alle mensen een nieuw leven te geven, een leven van innerlijke vrede en 

geluk. De wijzen uit het oosten vinden hun weg naar Jezus dankzij de ster, de ster 

van Bethlehem. 

Ook wij ontmoeten mensen van God die voor ons als een ster zijn, die het Goddelijk 

Licht weerkaatst en ons de weg naar Jezus wijzen. Wie is voor jou een ster, een 

voorbeeld die jou de wege naar Jezus wijst? Wie is voor jou iemand van wie je zegt: 

in hem of haar kun je Jezus herkennen, zie je dat Jezus aanwezig is? Hoe kun jij zelf 

een ster zijn die Jezus’ Licht aan anderen doorgeeft? 

 

“Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.  

Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria 

en op hun knieën neervallend betuigden zij Het hun hulde.” 

(Mattheüs 2, 10-11) 

  

 



De wijzen gaven kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Ze gaven goud omdat 

Jezus de nieuwe koning is, ze gaven wierook omdat Jezus God is en gaven mirre 

omdat Jezus mens is. Mirre werd gebruikt om een dode mens te balsemen. Wat kun 

jij aan koning Jezus geven? Jij kunt geen goud, wierook of mirre geven. Maar je kunt 

wel je hart geven. 

 

Zondag 18 januari is er ook een kinderwoorddienst.  

Na de Kersttijd begint een periode die we noemen ‘Tijd door het Jaar’. In de Tijd 

door het Jaar draagt de priester in de Eucharistieviering een groen kazuifel. In de tijd 

door het jaar moet het geloof in ons groeien. Je kunt het vergelijken met een boer 

die gezaaid heeft, en nu moet zien dat het zaad ontkiemt en opgroeit. Jezus is 

geboren en tot ons gekomen. Nu moet Hij groeien in ons. De Tijd door het Jaar duurt 

totdat met Aswoensdag de Veertigdagentijd, de Vastentijd, begint. In deze tijd lezen 

we dit jaar op zondag uit het evangelie volgens Mattheüs. We horen hoe Jezus begint 

met zijn eerste optreden en zijn verkondiging. We zeggen dat Hij begonnen is met 

zijn openbare leven. 

Toen Jezus 30 jaar geworden was, werd Hij door Johannes gedoopt in de rivier de 

Jordaan. Johannes hield er zelfs zijn bijnaam aan over: Johannes de Doper. Johannes 

doopte ook andere mensen, maar de doop van Jezus was bijzonder, omdat Johannes 

daar een teken kreeg: Hij zag de Heilige Geest als een duif uit de hemel omlaag 

komen en op Jezus neerdalen. Toen wist hij zeker dat Jezus de Zoon van God is.  

In de Heilige Schrift, de Bijbel, worden veel namen voor Jezus genoemd: Goede 

Herder, Levend Water, Heer, Rabbi, Wonderbare Raadsman, Messias, Zoon van God. 

Vandaag noemt Johannes de Doper Jezus: het Lam Gods, dat de zonde van de wereld 

wegneemt. 

 

“Johannes zei: 

Zie, het Lam Gods 

dat de zonde van de wereld wegneemt… 

Ik heb het getuigenis afgelegd: 

Deze is de Zoon van God.” 

(Joh. 1, 29.34) 

 

Gezinsdag 

Zondag 18 januari is er een gezinsdag. Na de Eucharistieviering met 

kinderwoorddienst is er koffie in het parochiecentrum. Daarna lunchen jullie. Je mag 

voor deze lunch iets meebrengen om te delen met de anderen. Na de lunch is er een 

programma voor de ouders en een programma voor de kinderen. Meer informatie 

horen jullie nog. 



Maria, Moeder van God 

Op de achtste dag van Kerstmis, die samenvalt met 

nieuwjaarsdag, vieren we het Moederschap van Maria. Dankzij 

haar bereidheid om de moeder van Jezus te worden, kunnen 

wij de rijkdom van de verlossing ontvangen. Zij is waarlijk de 

Moeder van God, zij die de Gever van het leven mocht 

ontvangen: Jezus Christus, onze Heer. 

  

  

 

 

 

 

 

  

Toewijding van mijn naasten en mijzelf aan Maria 

Lieve Moeder Maria, ik wijd U al mijn zorgen toe, opdat U ze in Uw Hart kunt 

begraven. 

Ik wijd U al mijn verdriet toe, opdat U mij met Uw glimlach kunt troosten. 

Ik wijd U al mijn lasten toe, opdat Uw liefde ze mij kan helpen dragen. 

Ik wijd U al mijn werken toe, opdat Uw handen de mijne kunnen leiden. 

Ik wijd U mijzelf toe en ieder die mij dierbaar is, opdat U voor ons kunt zorgen, elk 

ogenblik van de dag en de nacht, tot in ons laatste levensuur. 

Ik wijd U alles toe wat ons toebehoort, opdat het ook Uw eigendom zou worden, 

want op alles wat in Uw armen gesloten wordt, rust de hemelse zegen. 

Ik wijd U alle mensen toe die hun tijd met ons willen delen, opdat al onze relaties 

vruchtbaar mogen zijn en bezield worden door de ware hemelse vrede. 

Wil U ontfermen over alles wat ons pad betreedt, O hemelse Moeder, opdat ons 

leven gezuiverd wordt, en wij ons altijd mogen verheugen in de zaligheid van Uw 

tegenwoordigheid. 

 

Werkjes 

Kun je de werkjes maken? 

 

Puzzels 

Kun je de puzzels oplossen? 

 

Agenda 
4 januari 10.00 uur kinderwoorddienst 
18 januari 10.00 uur kinderwoorddienst 
18 januari gezinsdag 
 
Wil je deze nieuwsbrief ook maandelijks per e-mail ontvangen, geef dit dan door via 
secretariaat@christuskoning.nl  
   

 







 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 


