
  

 
N i e u w s b r i e f  v o o r  k i n d e r e n  d e c e m b e r  2 0 2 5   

 

  Beste kinderen en ouders,  
Via deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van 
wat er in onze parochie de komende tijd gaande is voor 
kinderen. 

 

 

  

  

Kinderwoorddiensten 

Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen is het net voor het begin van de Adventsperiode. De 

Advent is de tijd voor kerstmis om ons voor te bereiden op de komst van Jezus Christus, 

de Zoon van God. In deze tijd tellen we af naar Kerstmis. Met Kerstmis vieren we dat 

Jezus geboren is, al meer dan 2000 jaar geleden. Jezus is geboren in het jaar 0. (nul).  

De Advent begint 4 zondagen voor Kerstmis. Iedere zondag is er voor jullie een 

kinderwoorddienst, dus op 30 november, 7, 14 en 21 december. 

De werkgroep kinderwoorddienst gaat met jou iedere zondag werken om jou voor te 

bereiden op Kerstmis. In deze tijd hangt in de kerk een grote krans, de Adventskrans. 

Hierop staan vier kaarsen. Iedere zondag wordt er een kaars meer aangestoken zodat we 

ervaren dat het Licht van de wereld onderweg is naar ons. Meer over de Adventskrans 

verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Gezinsviering Kerstavond 24 december 

Op woensdag 24 december is er speciaal voor de gezinnen om 19.00 uur een 

Eucharistieviering in de Christus Koningkerk. 

 

Kerstmis 25 december 

 

  

 



Tussen alle kerstglitter, kerstbomen en overdaad aan eten is het voor ons moeilijk te 

beseffen wat er nu werkelijk met Kerstmis gebeurt. Gods Zoon wordt zo klein en 

kwetsbaar als een kind en komt tussen de armsten der armen onder ons wonen. Jezus 

wordt mens om dichter bij ons te kunnen zijn. 

Onze God is niet een verre, onbereikbare God maar Hij komt ons leven delen. Hij wordt 

niet geboren in een paleis maar in een gewone (stinkende?) dierenstal. Alleen de os en de 

ezel zijn er getuigen van. Wanneer we voor dit kleine Kind durven knielen, dan geeft Hij 

zijn Liefde en Vrede in ons hart. 

Weet jij hoe je vandaag ondanks alle gezellige drukte toch een plekje voor Jezus kunt 

maken. Neem even de tijd om even stil te worden en te bidden: Kom, Jezus, word 

opnieuw geboren in onze harten. Vervul ons van uw Liefde. 

 

“De Engel sprak tot de herders: 

Vreest niet, 

want zie, ik verkondig jullie een vreugdevolle boodschap… 

Heden is voor jullie een Redder geboren, 

Christus de Heer.” 

(Lucas 2, 10-11) 

 

De Adventskrans 

Een Adventskrans is een horizontaal liggende ronde krans van gevlochten dennen- of 

sparrengroen met vier kaarsen waarvan tijdens de Advent er elke zondag een meer wordt 

aangestoken. Het is een negentiende-eeuwse traditie die ontstaan is in Duitsland. De 

krans wordt zowel in huis als in de kerk gebruikt. Op de laatste zondag voor Kerstmis 

branden alle kaarsen. Ze zijn dan verschillend van lengte, want ze hebben niet even lang 

gebrand. 

Het woord 'Advent' is een afleiding van het Latijnse woord adventus, komst. 

 

Advent 

Op de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. In de wereld begint 

het nieuwe jaar op 1 januari, in de kerk op de eerste zondag van de Advent.  

Christenen bereiden zich in de Adventtijd voor op de komst, de geboorte van Jezus 

Christus.  

Op de eerste zondag wordt de eerste kaars aangestoken. Elke volgende zondag komt er 

eentje bij. De kaarsen staan symbool voor het komende Licht. 

De adventskrans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld. Hij staat ook voor het 

terugkomen van de jaargetijden. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier 

weken van voorbereiding aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west. 

Tussen de kaarsen wordt soms een paars lint gedraaid om de krans. Deze kleur is de 

liturgische kleur van de Advent in de Katholieke Kerk. Het gebruik van natuurlijke 

materialen zoals echt dennengroen en kaarsen van bijenwas dragen bij aan de symboliek. 

 

 

 

 

 



Gedichtje bij de Adventskrans 

Een adventskrans is meer dan een krans. En weet je wat net lijkt? 

Alsof ze haar verhaal vertelt,terwijl je naar haar kijkt. 

 

Ze zegt: "Ja, kijk eens naar mijn kleur...in het groen ben ik altijd. 

Dat is de kleur van hopen op een goede nieuwe tijd. 

 

Een tijd van vrede en van rust, een tijd van puur geluk, 

een tijd van liefde onderling: zo'n hopen mag niet stuk. 

 

Maar er is meer als je goed kijkt: vier kaarsen in het groen... 

mijn licht is overal te zien voor wie maar mee wil doen. 

 

Dit licht zegt: 'Bijna is 't zover, het kerstfeest komt dichtbij'. 

En wijst ons naar het Jezuskind, het licht voor jou en mij." 

 

De adventskrans is meer dan krans, zij is een goed verhaal, 

zij houdt voor ons een toekomst in, zij spreekt een zuivere taal. 

 

Ik hoop en bid voor jou en mij, waar je ook gaat of staat, 

dat je de krans vaak tegenkomt en je haar taal verstaat. 

 

Werkjes 

Deze keer veel werkjes, een voor elke zondag van de Advent, een voor kerstmis en een 

werkje van een Kerststal. Kun jij ze allemaal maken? Stuur eens een foto van de werkjes 

die je gemaakt hebt. Dit kan naar secretariaat@christuskoning.nl 

 

Puzzels 

Deze keer voor elke zondag van de Advent en voor Kerstmis een puzzel. Kun jij ze 

allemaal oplossen? 

 

Agenda 

30 november: 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst. 

7 december: 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst. 

14 december: 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst. 

21 december: 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst. 

24 december: 19.00 uur Gezinsviering Kerstavond 

25 december 10.00 uur Eucharistieviering 1e Kerstdag 

 

Kerstwens 
Pastoor As, Kapelaan Beekman, de werkgroep Kinderwoorddiensten en de redactie van de 
kindernieuwsbrief wensen jullie en allen die je lief zijn een Zalig Kerstmis en een Zalig 
Nieuwjaar en alle goeds voor 2026. 
 
Wil je deze nieuwsbrief ook maandelijks per e-mail ontvangen, geef dit dan door via 
secretariaat@christuskoning.nl 



   
   

 



 





















 


